
PINKSTEREN ALS FEEST VAN GELUK 

 
De Pinkstertijd breekt aan, de zomerse periode waarin veel mensen op reis gaan. Eigenlijk net 
als de leerlingen van Jezus die de wijde wereld introkken, nadat de Geest van G’D op hen was 
neergedaald op die mooie Pinksterdag. Net als zij zullen ook wij nieuwe mensen ontmoeten. En 
hoe treed je die dan tegemoet? Misschien kunnen de beroemde Acht Zaligsprekingen ons daarbij 
behulpzaam zijn. Toevallig of niet, over die uitspraken gaan de vieringen in onze kerk tijdens 
deze periode. We gebruiken daarvoor een nieuwe vertaling, die hopelijk aansluit bij de 21e eeuw. 
Dat klinkt zo: 
 
1.     Het echte geluk is voor mensen die beseffen dat ze de Geest van G’D beter wat meer ruimte  
         kunnen geven in hun hart en ziel. Voor hen is G’D’s nieuwe wereld. 
2.     Het echte geluk is voor mensen die verdriet durven hebben. 
         Want G’D zal hen toekomst schenken. 
3.     Het echte geluk is voor mensen die vriendelijk zijn. 
         Want aan hen zal G’D ruimte geven om te leven. 
4.     Het echte geluk is voor mensen die verlangen naar een rechtvaardige samenleving. 
         G’D zal hen niet teleurstellen.  
5.     Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen. 
         Want G’D zal ook goed zijn voor hen. 
6.     Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn. 
         Want zij kunnen G’D recht in de ogen kijken. 
7.     Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten. 
         Want zij zullen kinderen van G’D genoemd worden. 
8.     Het echte geluk is voor mensen die lijden en ten onrechte  
         vervolgd worden. 
         Juist voor hen wil G’D die nieuwe en betere wereld.  
 
Als we ons op die acht leefregels blijven richten, dan zou het wel eens  
een heel gelukkige zomer kunnen worden.  • 
 
Ds. Engele Wijnsma 
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R U Ï N E K E R K  B E R G E N

28 mei       10.00 uur          Pinksteren 
                                                             ds. Engele Wijnsma 
                                                             muziek: Robert Valter, 
                                                             Evelien & Emma Wildenberg 
4 juni           10.00 uur          Bart Koet (Tilburg University) 
11 juni       10.00 uur          ds. Jan van Aller  
18 juni       10.00 uur          ds. Engele Wijnsma 
                                                             muziek: Britta Maria & 
                                                             Maurits Fondse 
25 juni       10.00 uur          ds. Engele Wijnsma 
                                                             muziek: Michiel Strategier (piano) 
2 juli            10.00 uur          ds. Nils Gillebaard  
9 juli            10.00 uur          ds. Marriëtte Pullen  
16 juli         10.00 uur          ds. Lettie Oosterhof 
                                                             (kanselruil Schoorl) 
 

VIERINGEN IN DE 
RUÏNEKERK

Dankzij Studio Ruïnekerk zijn onze vieringen 
altijd LIVE of LATER te volgen via 

www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484. 
Meestal zijn ze ook in heel Noord-Holland LIVE te zien 

via de lokale tv-zender RTV80 (op jouw tv via Ziggo -
kanaal 44 en KPN-kanaal 1493). 

Meetingpoint Oekraïne na de viering: 
voor Oekraïense mensen uit de regio 

en hun gastgezinnen.  

DE ZOMERMAANDEN KOMEN ERAAN, 
maar we beginnen deze Kerkbrief XL nog in Pinksterstemming!  Verder naast de vaste rubrieken  

een bericht van onze Groendiaken over de duurzame bucketlist, met ook een oproep voor ons allemaal. 
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COLLECTES TIJDENS DE VIERINGEN 
Voor al onze wekelijkse goede doelen kun je online doneren via NL04RABO 0358515475 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Bergen. Natuurlijk is elk bedrag meer dan welkom!  
 
 
 

 
COLLECTEDOELEN VAN DE DIACONIE 
 28 mei          KiA – Egypte: bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen 
4 jun                De Herberg: pastoraal-diaconaal centrum in Oosterbeek 
11 jun            Epafras: geestelijke zorg aan gevangenen in het buitenland 
18 jun            Hospice Egmond (Egmond aan Zee) 
25 jun            KiA – Colombia: perspectief voor jonge vluchtelingen Venezuela 
2 jul                 KiA – Werelddiaconaat Indonesië 
9 jul                 Kerken solidair – Arme kant van Bergen  
16 jul              Bijenstichting: voortbestaan van bijen 
 

 
COLLECTEOPBRENGSTEN  
                                                                                                                                                                                 Diaconie           Past. & eredienst     
16 apr            Het Vakantiebureau, Diaconaal vakantiewerk                               €117                          €111 
23 apr            PKN – Jongerenwerk                                                                                                       €82                              €67 
30 apr            Kledingbank Egmond aan den Hoef                                                            €107                              €22 
7 mei              KiA – Noodhulp Oekraïne: kerk voor de samenleving                  €90                          €115 
14 mei           KiA – Binnenlands diaconaat                                                                             €101                          €116 
18 mei           Bloemengroet op zondag                                                                                          €67                              €62 

Wil je meedoen met 

de 

collecte? Scan de 

KERKTAXI 
Wil je opgehaald worden om naar de kerk-
dienst te gaan? Bel dan met de chauffeur van 
de betreffende zondag. 
Graag op zaterdag tussen 18.00 en 19.00 uur. 
Voor verdere informatie: 
 Ada Bergsma, 072-5895303.

 
28 mei     Ebelien Waanders        072-5899457 
4 jun          Dirk Roorda                         072-5897753 
11 jun      Ton v.d. Dijssel                  072-5111270 
18 jun      Wim Wiersema                072-5817551 
25 jun      Jan Scholten                       06-20976612 
2 jul           Ton v.d. Dijssel                  072-5111270 
9 jul           Wim Wiersema                072-5817551 
16 jul        Jan Scholten                       06-20976612

ONZE PREDIKANT OF  
IEMAND ANDERS SPREKEN? 
Wil je een keer in gesprek met ds. Engele Wijnsma, 
bel dan 06-28737837. (Let op: vakantie t/m 7 mei.) 
Spreek je liever iemand anders? Neem dan  
contact op met pastor Marc van de Giessen  
(06-34995089) en pastor@kerkinbergen.nl)  
of met een van de leden van ons bezoekteam 
Nienke Hermanides         072-5898277 
Loes Hoogcarspel               072-5812743 
Jim Neidig                                  072-5895027 
Cobie Pannekoek                072-5818186 
Christien Roorda                  072-5897753  
bezoekteam@kerkinbergen.nl

Deze keer vragen we jullie aandacht voor lhbti-
rechten. In Oeganda wacht een anti-lhbti-wet 
op goedkeuring van de president. De wet stelt 
seks tussen mensen van hetzelfde geslacht 
strafbaar, met straffen van 10 jaar tot levens-
lang. Als je een homoseksuele relatie en HIV 
hebt, is er sprake van ‘erge homoseksualiteit’ 
volgens de wet. Je kunt dan zelfs de doodstraf 
krijgen. Oeganda kende al een van de afschu-
welijkste anti-lhbti-wetten van de wereld, maar 
dit wordt zo nog een graadje erger. Zelfs men-
sen die opkomen voor lhbti-rechten lopen ge-
vaar. Zij kunnen onder de nieuwe wet 20 jaar 
cel krijgen. Wil je hiertegen je stem laten ho-
ren? Verstuur dan een e-mail via de site van 
Amnesty International. En kijk dan meteen ook 
naar de andere acties.  
 
Hartelijke groet, namens de diaconie, 
Henriëtte Doeve •



DUURZAME BUCKETLIST GROENE KERK 
De Ruïnekerk is aangemeld als Groene kerk. Dit staat ook op een 
bordje bij de ingang. Hiervoor hebben we – samen met de Stichting 
Ruïnekerk – al het een ander gedaan en we zijn nog steeds bezig 
om stappen te zetten. Zo schenken we nu fairtrade koffie en thee 

met biologische koekjes, en we zijn bezig om de schoonmaakploeg te laten werken 
met ecologische schoonmaakproducten. Er zijn nog wel 101 andere mogelijkheden 
en we kijken wat voor ons uitvoerbaar is.  
Het mooie is: als lid van onze kerkelijke gemeenschap kun je hier natuurlijk ook een 
bijdrage aan leveren! Op het bord voorin de kerk hangt een duurzame bucketlist 
met 8 categorieën. In de komende XL’s brengen we er steeds twee onder de aandacht.  
Hier de eerste twee: Duurzaam consumeren en Energie & klimaat. Alle beetjes helpen 
om de toekomst veiliger te stellen wat betreft het milieu! 
Ik hoop regelmatig onze voortgang te bespreken en daarmee een maximaal effect 
te bereiken voor ons allemaal. Zet je met ons de schouders eronder? Dan is het nóg 
leuker als je laat weten wat jij op de bucketlist hebt afgestreept. 
Mail dit naar hdoevemensink@gmail.com. • 
 
Met groet, Henriëtte Doeve, Groendiaken
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DIT KWAM AAN DE ORDE… 
… in de kerkenraadsvergadering 
  van 18 april en 16 mei. 
 
Dit keer een verslag van twee vergaderingen. Aller-
eerst die van 18 april. Deze stond in het teken van 
het reguliere vierjaarlijkse bezoek van onze clas-
sis-predikant Peter Verhoeff. Het werd een boeiend 
gesprek over de toekomst van onze kerk en daarmee 
ook een aanzet tot ons nieuwe beleidsplan. Peter 
refereerde aan zijn paascolumn. Deze werd al bij 
kerkbrief nummer 620 van 19 april gedeeld. Een  
inspirerende avond! Hierna werd nog een aantal 
praktische zaken besproken. Marc van de Giessen 
is onze contactpersoon in het overleg met de Stich-
ting Ruïnekerk en de Historische Vereniging Bergen 
voor het opzetten van de Open Kerk 2023 (openstel-
ling van onze kerk in de zomermaanden). Bij de  
diaconie is Henriëtte Doeve de nieuwe voorzitter, 
Anky Knoops de nieuwe secretaris en Cor de Ruiter 
de penningmeester geworden. 
Op de vergadering van 16 mei werd het openings-
woord door Henriëtte Doeve gedaan, met het stellen 
van een gespreksvraag, geïnspireerd door Peter  
Verhoeff: Hoe ziet de geest van God eruit? 

Hierop gaf iedereen zijn/haar eigen reactie. Een 
mooie manier om voor verdieping te zorgen. 
Vanuit de werkgroep Mirakel kregen we het verzoek 
om toestemming te geven aan onderzoek in/van de 
grafkelder in de Noorderkapel. In 2024 herdenken 
we dat onze kerk 450 jaar geleden na een grote 
brand een ruïne werd – op 22 januari 1574. Een van 
de ideeën is om dan de grafkelder in de Noorderka-
pel te openen en te beschrijven wat er wordt aan-
getroffen. Dit is ook tijdens de grote restauratie eind 
50’er jaren gebeurd. Daar zijn wel foto's van maar 
geen echte beschrijving. De kerkenraad gaat ak-
koord met dit onderzoek. Er wordt nog bekeken wat 
hiervan de kosten zijn en of dit onderzoek daadwer-
kelijk gaat plaatsvinden, maar ons akkoord is een 
voorwaarde om dit uit te kunnen werken. 
 
Vanuit de PKN is ons gevraagd een oordeel te geven 
over de consideraties 2023. Het gaat om vijf kerk -
ordewijzigingen. Vervolgens is gesproken over het 
toelaten van honden tijdens de kerkdiensten. Het 
toelaten zou drempelverlagend kunnen werken. Na 
een korte afweging van de voor- en nadelen is  
besloten dat in het algemeen geen honden mee de 
kerk in mogen. Hulphonden zijn uiteraard welkom. 
Hierna werden de Jaarrekeningen 2022 van de  
diaconie en de kerk besproken.  

In de mail van 20 mei bij de informatie voor de Stille 
omgang troffen jullie hierover informatie aan, ik 
verwijs jullie daar graag naartoe. Via Anky Knoop 
werd het voorstel voor het instellen van ‘kerkmaat-
jes’ gedaan. Die term kennen wij al in onze ge-
meente. Twee keer eerder zijn er kerkmaatjes ge-
vormd. Het idee was dat deze personen eens met 
elkaar gingen praten, koffiedrinken of bij elkaar op 
bezoek zouden komen. Doel was elkaar beter te le-
ren kennen. Het idee van Anky gaat een stap verder 
richting actieve hulpverlening. Besloten is dat er, 
vanwege verwachte raakvlakken, eerst contact ge-
legd wordt met het bezoekteam en zelfs met het 
Rode Kruis dat in deze regio ook iets dergelijks aan 
het opzetten is. Zeker een mooi idee.  
Bij het schrijven van het Beleidsplan, en dan met 
name het deel met een toekomstvisie, is besloten 
ook mensen van buiten de kerk erbij te betrekken 
om dit breder op te kunnen zetten. Dit met het doel 
om – toekomstgericht – ook mensen van buiten onze 
vaste groep mensen aan te spreken. De kerkenraad 
gaf ook aan graag vóór de Startzondag (17 septem-
ber) weer een ‘terrasmaaltijd’ te willen organiseren. 
Zoals voor de coronaperiode. Dit wordt nog verder 
uitgewerkt. • 
 
Wim Wiersema, scriba 
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LANDELIJKE OPEN KERKENDAG OP 2e PINKSTERDAG 
Op Tweede Pinksterdag, 29 mei 2023, wordt voor de derde keer de landelijke Open  
Kerkendag gehouden. Dit jaar staat het kerkinterieur centraal. Het Nederlandse land-
schap staat bekend om de torenspitsen en kerken, maar wat schuilt er nu precies achter 
deze stenen façades? In de Nederlandse kerken is zoveel kunst en erfgoed te zien, dat 
je zonder overdrijving van musea kunt spreken. Om daar iets van mee te krijgen, om 
dat te zien en te ervaren, moet je wel een keer naar binnen gaan. De Ruïnekerk is open 
van 13.00 tot 17.00 uur. Een gids neemt de bezoekers mee door de vele verhalen van 
ons mooie kerkgebouw.  •
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Zondagse bloemengroet: 
Sonja Hartwich, 072-5812360 
j.a.g.hartwich@kpnplanet.nl 
 
Autorijdienst: 
Ada Bergsma, 072-5895303 
 
Maaltijd in de kerk: 
Ada Bergsma, 072-5895303 
maaltijd@kerkinbergen.nl 
 
Activiteitenprogramma: 
Pieter de Bruijne: 06-50672991 
activiteiten@kerkinbergen.nl 
 
ZWO (Zending-Werelddiaconaat-Ontwikkelingshulp): 
Lex Pannekoek, 072-5818186 
zwo@kerkinbergen.nl 
 
Kleding ophalen: 
Lex Pannekoek, 072-5818186 
Dirk Roorda, 072-5897753  
 
Kerkbrief XL en website: 
Anita van Prooijen, 06-16204594 
website@kerkinbergen.nl 
 
Studio Ruïnekerk: 
Cor Dekker, 06-54216449 
 
Vertrouwenspersoon: 
Brigitta Oudega 
vertrouwenspersoon@kerkinbergen.nl

GEDRUKT OP CO2 NEUTRAAL PAPIER

GOED OM TE WETEN 
Veruit de meeste lezers 
ontvangen de Kerkbrief 
XL via e-mail. Voor de 
kleine groep die liever 
van papier leest, drukken 
we de XL op CO2-neutraal 
papier. Dit is een van de 
keuzes die we als Groene 
kerk hebben gemaakt.  

CONTACTPERSONEN  
Ook te vinden op kerkinbergen.nl, onder ‘Contact’ 
e-mail algemeen: info@kerkinbergen.nl 
 
Predikant: 
ds. Engele Wijnsma, 072-8889258 / 06-28737837 
dedominee@kerkinbergen.nl 
pastorie: Kerkedijk 52, 1862 BG Bergen 
 
Pastoraat: 
Marc van de Giessen, 06-34995089 
pastor@kerkinbergen.nl 
 
Ruïnekerk: 
Raadhuisstraat 1, 1861 KS Bergen / 072-5898383 
•   koster: Susanne Ooms, 06-27561116  
     koster@kerkinbergen.nl 
•   organist: Frank van Wijk, 072-5818738  
     organist@kerkinbergen.nl 
 
Postadres: 
Protestantse Gemeente Bergen, 
Kerkedijk 52A, 1862 BG Bergen 
 
Kerkenraad: 
•   voorzitter: Herma Kan, 06-18562856 
     voorzitter@kerkinbergen.nl 
•   scriba: Wim Wiersema, 072-5817551 /  
     scriba@kerkinbergen.nl 
 
Diaconie: 
•   voorzitter: Henriëtte Doeve-Mensink, 06-20236832 
•   penningmeester: Cor de Ruiter, 072-5899374 
diaconie@kerkinbergen.nl 
Goede doelen: NL04 RABO 0358 5154 75  
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen

 
Kerkrentmeesters / Financiën: 
penningmeester/administratie uitgaven: 
Mariska de Kraker,  06-14184819 
kerkrentmeesters@kerkinbergen.nl 
 
Administratie inkomsten: 
Gre Boorsma, 072-5615725 
 
Kerkbalans/donaties: 
IBAN: NL19 INGB 0000 2308 29 
t.n.v. Protestantse Gemeente Bergen 
 
Ledenadministratie: 
Christien Roorda, 072-5897753 
ledenadministratie@kerkinbergen.nl 
 
Coördinator bezoekteam: 
Jim Neidig, 072-5895027 
bezoekteam@kerkinbergen.nl 
 
Zanggroep Ruïnekerk Bergen: 
Huub van den Beld, 072-5316171 
zanggroep@kerkinbergen.nl 
 
Kinderkerk: 
Alberta Eppinga, 072-5817551   
kinderen@kerkinbergen.nl 
 
Relatiebeheer gastpredikanten: 
Erna van Spaandonk, 06-23106643 
gastpredikant@kerkinbergen.nl 
 
Werkgroep eredienst: 
Giselle Ecury, 06-53729118 
eredienst@kerkinbergen.nl 

TIEN ZOMERVIERINGEN IN BERGEN AAN ZEE 
Na corona, met oorlog in Europa en veel verdeeldheid in ons land 
lijkt het tijd voor bezinning. Daarom is in het Vredeskerkje gekozen 
voor een thema van herbronning. Ons wachten 10 zondagse vie-
ringen over de zogenaamde Tien geboden, elke week één. Bert 
Huibers heeft weer gezorgd voor de muzikale invulling. 
Dit zijn de thema’s van de eerste vier bijeenkomsten, die om 10.30 
uur beginnen. 
 
2 juli        “G’D is de weg naar vrijheid”  
                    ds. Engele Wijnsma, Karin ten Cate (zang), Inge Rijn (orgel)  
9 juli       “Verafgood niets of niemand” 
                    ds. Rob Visser, Inge Oortwijn (orgel, piano),  
                    Janpaul Grotenhuis (viool) 
16 juli    “Plak G’D’s Naam niet op je eigen idealen”  
                    ds. Ferdinand van Melle, Jeanette Zuidema (orgel),  
                    Robert Valter (zang) 
23 juli    “Zorg wekelijks voor je eigen dag van rust”  
                    ds. Marriëtte Pullen, Gert Jan Mostert (orgel), 
                    Matthijs Koene (panfluit)  
 

NIEUWS VAN DE WERKGROEP ZWO  
Sterke vrouwen en mannen gezocht 
 
Zoals bekend verzamelen wij al jaren gebruikte kleding, schoe-
nen, beddengoed, speelgoed enzovoort. Soms krijgen we zelfs 
bedden en rolstoelen aangeboden. Deze spullen worden door 
ons op netheid gesorteerd en vervolgens opgeslagen in dozen, 
totdat er een transport plaatsvindt naar Roemenië. Dit jaar 
pakken we ook de supermarktactie weer op! Door de corona-
crisis heeft dit een aantal jaren stilgelegen, maar in het najaar 
houden we weer een voedselinzameling bij de Bergense su-
permarkten. 
 
Voor beide activiteiten vragen we hulp! 
1.  mensen die in de supermarkt 1 à 2 uur bij een winkelwagen  
      willen staan of willen helpen bij het inpakken van de 
      gedoneerde artikelen. 
2.  mensen die willen assisteren bij het sorteren van de kleding. 
3.  sterke armen om te helpen bij het laden van de vrachtauto. 
 
Je kunt je hiervoor opgeven bij Lex Pannekoek, via 06-33733863 
of zwo@kerkinbergen.nl! 
 
Namens de ZWO-werkgroep, Emmy Bangert 

‘AAN TAFEL MET JEZUS’ 
Donderdag 8 en 29 juni gaan we verder met een bespreking 
van dit boekje, waaraan ook onze predikant heeft meegewerkt. 
Het zijn allemaal losse hoofdstukken, dus je kunt gewoon aan-
sluiten voor een keertje of vaker. In juni bespreken we de hoofd-
stukjes 5 en 6. Die gaan respectievelijk over Judas en Petrus. 
Vaak gaat het op zo’n ochtend ook over andere dingen, zoals 

ontwikkelingen in onze eigen kerk. En altijd is het gezellig bij de koffie. We  
beginnen om 10.30 uur. Kom je ook meepraten? Nog geen boekje? Ze zijn te 
koop in de kerk voor 10 euro. Iedereen is van harte welkom, in de Ruïnekerk! •


