NIEUWS VAN DE WERKGROEP ZWO
Supermarktactie op 14 oktober

Onze werkgroep helpt de bewoners van de dorpen Cozia en
Costuleni in Oost-Roemenié (tegen de Moldavische grens aan),
en het vakantiekamp in Balti in Moldavié met kleding, voedsel,
financiéle en projectondersteuning. Door het overlijdenvanJoop
van de Flier heeft de ZWO na de coronaperiode nog geen voed-
selactie kunnen houden. Dit jaar hebben we besloten, na een in-
ventarisatie van hetaantalvrijwilligersin de gemeente, een voed-
selactie te houden op 14 oktober. We zijn nu aan het uitwerken
waar het voedsel in dozen gepakt kan worden en waar kleding
envoedsel opgehaald kunnen worden door de vrachtwagen.
Kledingactie

De kledingactie komt voorzichtig op gang. Er ligt nu een kleine
4m3 bij Elly Swaan opgeslagen. Het mooie zomerweer komt er
aan! Dit is een goed moment om de kast op te ruimen. We halen
schone, bruikbare kleding graag bij je op. Bel Lex Pannekoek,
072-5818186, of (bij geen gehoor) Dirk Roorda, 072- 5897753.
Wiesluit zich bijons aan?

We zoeken nog een nieuw ZWO-lid dat wil helpen met het beden-
ken en uitwerken van acties. De hoeveelheid werk is te overzien.
We hebben ongeveer 6 vergaderingen van ongeveer een uur per
jaar. We kunnen de voedselactie alleen doen met hulp van vele
mensen uit onze gemeente. Ben je geinteresseerd, meld je dan
aan bij Lex Pannekoek: zwo@kerkinbergen.nl!

Namens de ZWO-werkgroep, Lex Pannekoek

Uitzoeken kleding in verenigingsgebouw Cozia €0z

CONTACTPERSONEN

0ok te vinden op kerkinbergen.nl, onder ‘Contact’
e-mail algemeen:info@kerkinbergen.nl

Predikant:

ds.Engele Wijnsma, 072-8889258 / 06-28737837
dedominee@kerkinbergen.nl

pastorie: Kerkedijk 52,1862 BG Bergen

Pastoraat:
Marcvan de Giessen, 06-34995089
pastor@kerkinbergen.nl

Ruinekerk:

Raadhuisstraat1,1861 KS Bergen / 072-5898383

* koster: Susanne Ooms, 06-27561116
koster@kerkinbergen.nl

« organist: Frank van Wijk, 072-5818738
organist@kerkinbergen.nl

Postadres:
Protestantse Gemeente Bergen,

Kerkedijk 52A,1862 BG Bergen
Kerkenraad: Witregel mag hier weg
rma Kan, 06-18562856
voorzitter@kerkinbergen.nl
« scriba: Wim Wiersema, 072-5817551/
scriba@kerkinbergen.nl

Diaconie:

« voorzitter: Henriétte Doeve-Mensink, 06-20236832
« penningmeester: Cor de Ruiter, 072-5899374
diaconie@kerkinbergen.nl

Goede doelen: NLO4 RABO 0358 5154 75

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen
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Kerkrentmeesters / Financién:
penningmeester/administratie uitgaven:
Mariska de Kraker, 06-14184819
kerkrentmeesters@kerkinbergen.nl

Administratie inkomsten:
Gre Boorsma, 072-5615725

Kerkbalans/donaties:
IBAN: NL19 INGB 0000 2308 29
t.n.v. Protestantse Gemeente Bergen

Ledenadministratie:
Christien Roorda, 072-5897753
ledenadministratie@kerkinbergen.nl

Coordinator bezoekteam:
Jim Neidig, 072-5895027
bezoekteam@kerkinbergen.nl

Zanggroep Ruinekerk Bergen:
Huubvan den Beld, 072-5316171
zanggroep@kerkinbergen.nl

Kinderkerk:
Alberta Eppinga, 072-5817551
kinderen@kerkinbergen.nl

Relatiebeheer gastpredikanten:
Ernavan Spaandonk, 06-23106643
gastpredikant@kerkinbergen.nl

Werkgroep eredienst:
Giselle Ecury, 06-53729118
eredienst@kerkinbergen.nl

Zondagse bloemengroet:
Sonja Hartwich, 072-5812360
j-a.g.hartwich@kpnplanet.nl

GOED OM TE WETEN

Autorijdienst:
Ada Bergsma, 072-5895303

Veruit de meeste lezers
ontvangen de Kerkbrief

XL via e-mail. Voor de

Maaltijd in de kerk:
Ada Bergsma, 072-5895303
maaltijd@kerkinbergen.nl
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van papier leest, drukken
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papier. Dit is een van de

Activiteitenprogramma:
Pieter de Bruijne: 06-50672991
activiteiten@kerkinbergen.nl

ZWO (Zending-Werelddiaconaat-Ontwikkelingshulp):
Lex Pannekoek, 072-5818186
zwo@kerkinbergen.nl

Kleding ophalen:
Lex Pannekoek, 072-5818186
Dirk Roorda, 072-5897753

Kerkbrief XL en website:
Anitavan Prooijen, 06-16204594
website@kerkinbergen.nl

Studio Ruinekerk:
Cor Dekker, 06-54216449

Vertrouwenspersoon:
Brigitta Oudega
vertrouwenspersoon@kerkinbergen.nl

keuzes die we als Groene
kerk hebben gemaakt.
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KERKBRIEF ™ BEIkG ,

DE WEKEN TUSSEN PASEN EN PINkSTEREN!

PROTESTANTSE GEMEENTE

In deze Kerkbrief XL onder meer aandacht voor mooie activiteiten
en een oproep van onze ijverige werkgroep ZWO.

VIERINGEN IN DE
RUINEKERK

23apr 10.00uur  ds.Ferdinand van Melle (Oudorp)
muziek: Zanggroep Ruinekerk

o0.Lv. Maria Delver

30apr 10.00uur  ds.Willemijn Jonkers

(Muiderberg)

7mei  10.00uur  Fred Toetenel

14mei 10.00uur  ds.Engele Wijnsma

muziek: Vita Hooglandt

Hemelvaartsdag
pastor Marcvan de Giessen

18mei 10.00 uur

21mei 10.00uur  ds.Engele Wijnsma

VIERING OP HEMELVAARTSDAG

In 2023 is Hemelvaart een alternatieve
viering. Muziek, poézie, Bijbel en deels met
elkaar in gesprek. Volgens de traditie
verlaat Jezus zijn leerlingen 40 dagen na
Pasen met een zegen. Wat is 6ns eigenlijk
tot zegen?- Marcvan de Giessen

Dankazij Studio Ruinekerk zijn onze vieringen
altijd LIVE of LATER te volgen via
www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484.
Meestal zijn ze ook in heel Noord-Holland LIVE te zien
via de lokale tv-zender RTV80 (op jouw tv via Ziggo-
kanaal 44 en KPN-kanaal 1493).
Meetingpoint Oekraine na de viering:
voor Oekraiense mensen uit de regio
en hun gastgezinnen.

MET MATTHEUS OP WEG NAAR PINKSTEREN

Onze serie over de evangelist Mattheus heeft een andere opzet dan onze eerdere series over
Lukas en Johannes. Bij hen begonnen we bij het begin van hun evangelie, bij Mattheus begonnen
we bij het slot. Dat kwam nu eenmaal zo uit rond Pasen. Op Moederdag, zondag 14 mei, starten
we met de zaligsprekingen uit hoofdstuk 5. Deze horen tot de belangrijkste teksten in de wereld-
literatuur. De grote vraag bij de uitleg hiervan is echter deze: lees je deze vanuit de Joodse
literatuur (bijv. de Psalmen) of vanuit de Griekse cultuur? Mattheus was namelijk Joods van
geboorte, maar groeide op in een Griekse stad, waarschijnlijk Antiochié, het nu zo zwaar verwoeste
Antakya op de huidige grenzen van Turkije, Libanon en Syrié. Mattheus was een man van twee
werelden. Zijn kerk was een plek voor Joden en niet-Joden.

Deacht zaligsprekingen beginnen allemaal met het woord ‘Zalig (of gelukkig) zijn: 1) de armen
van geest, 2) de treurenden, 3) de zachtmoedigen, 4) de zoekers naar gerechtigheid, 5) de barm-
hartigen, 6) de zuiveren van hart, 7) de vredestichters en 8) de buitengeslotenen. Belangrijk om
deze tekst te begrijpen, is het besef dat dit niet gaat om situaties in ons persoonlijk leven. Het
zijnveeleer acht manierenvanin het levenstaan, die ons naar geluk voeren en naar een gezegend
bestaan. Zaligheid verwijst bij veel vroege kerkvaders naar het summum van alles wat goed is,
waarin ook devervullingvanieders gerechtvaardigd verlangen besloten ligt. Levenskunst wordt
dan: ‘Ga niet gebukt onder de moeiten van bestaan, maar focus juist op het goede dat jou
geschonken wordt.” Juist deze acht levenshoudingen vormen de manier om G'D in je leven te
ervaren.De Zaligsprekingenvormenzo de basisvoor een levenshouding die je op weg helpt naar
een goed en gelukkig leven, in harmonie met de ENE.

RudolfSteiner, de grondleggervan de antroposofie, legde misschien wel
alseerste eenverband tussen de acht zaligsprekingen en hetachtvoudige
pad van het Boeddhisme. Deze vergelijking van Steiner in zijn boek
Boeddha en Christus uit 1909 (ISBN 9789492462763) inspireerde mij om
de boeddhistische zaligsprekingen en de zaligsprekingen in het
Mattheusevangelie naast elkaar te leggen. Er zullen vast verschillen zijn, maar juist daardoor
ontdekken we waarom welke weg het beste bij ons persoonlijk leven past. Op onze weg naar
Pinksteren zullen we meer grote denkers uit verschillende tradities ontmoeten. Ik heb er zin in.

Hopelijkjullie ook!
Ds. Engele Wijnsma
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Witregel mag hier weg


COLLECTES TIJDENS DE VIERINGEN
Voor al onze wekelijkse goede doelen kun je online doneren via NLO4ARABO 0358515475 t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente Bergen. Natuurlijk is elk bedrag meer dan welkom!

COLLECTEDOELEN VAN DE DIACONIE

COLLECTEDOELENVANDEDIACONIE  Dubbele kop
23 apr PKN-Jongeren: Nederland speelt Sirkelslag
30apr Kledingbank Egmond aan den Hoef
7 mei KiA - Noodhulp Oekraine: kerk voor de samenleving
14 mei KiA - Binnenlands diaconaat, kerk-zijn met/voor elkaar
Wil je meedoen met de 18mef Bloemelfgfoet?pzonda.g
collecte? Scan de OR-code 21 Mei PKN - Missionair werk: kinderen en ouders samen op zoek
naarzingeving  |nspringen?
COLLECTEOPBRENGSTEN
Diaconie  Past.&eredienst
5mrt KiA-Zending Palestina €112 €81
12mrt  Tientjesboom-Voedselbank Alkmaar e.o. €401 €186
19mrt  Tientjeshoom-Voedselbank Alkmaar e.o. €524 €213
26mrt  Tientjesboom-Voedselbank Alkmaar e.o. €370 €274
2apr Tientjeshoom - Voedselbank Alkmaar e.o. €750 €414
9apr KiA-Werelddiaconaat: Moldavié €305 €254
Collecten Ruinekerk 2023
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E Diaconie MEMP & E —TransActies
KERKTAXI DS. ENGELE WIJNSMA AFWEZIG

Wil je opgehaald worden om naar de kerk-
dienst te gaan? Bel dan met de chauffeur van
de betreffende zondag.

Graag op zaterdag tussen 18.00 en 19.00 uur.

Voor verdere informatie:
Ada Bergsma, 072-5895303.

23apr Tonv.d.Dijssel 072-5111270
30apr JanScholten 06-20976612
7mei  WimWiersema 072-5817551
14 mei DirkRoorda 072-5897753
21 mei CordeRuiter 072-5899374

Van 21 april t/m 7 mei is onze predikant
afwezig. Zoekje een predikantin deze periode,
neem dan contact op met Henriétte Doeve,
06-20236832.

INTERNATIONAL

Er is helaas genoeg onrecht op de wereld om
voorindepenteklimmen. Deze keer aandacht
voor de 19-jarige(!) Oeigoerse student Kamile
Wayit. Zij zit al meer dan 4 maanden vast. De
Chinese politie pakte haar op nadat ze een vi-
deoonline zette over de felle protesten die uit-
braken na een dodelijke brand in Xinjiang.
Daarnaast had ze contact met haar broer die
in hetbuitenland woont en zich uitspreekt over
de onderdrukking van de Oeigoeren in China.
Ookdatis mogelijk eenredenvoorhaar arres-
tatie. Wayit mag geen contact hebben met haar
familie en advocaat. De kans is daarom groot
dat ze wordt gemarteld. Roep de autoriteiten
in de Chinese regio Xinjiang op om Kamile
Wayit onmiddellijk vrij te laten. Je kunt hier-
voor een petitie tekenen op desite van Amnesty
International. Kleine moeite om dit jonge men-
senleven testeunen...Enkijk dan meteen naar
deandere acties.

Hartelijke groet, namens de diaconie,

Rob Kofman

ONZE PREDIKANT OF

IEMAND ANDERS SPREKEN?
Wiljeeen keer in gesprek met ds. Engele Wijnsma,
bel dan 06-28737837.(Let op:vakantiet/m7 mei.)
Spreek je liever iemand anders? Neem dan
contact op met pastor Marc van de Giessen
(06-34995089) en pastor@kerkinbergen.nl)
of meteenvan de ledenvan ons bezoekteam

Nienke Hermanides  072-5898277
Loes Hoogcarspel 072-5812743
Jim Neidig 072-5895027
Cobie Pannekoek 072-5818186
Christien Roorda 072-5897753

bezoekteam@kerkinbergen.nl
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DIT KWAM AAN DE ORDE...
... in de kerkenraadsvergadering
van 21 maart.

Een speciaal welkom was er voor Charlotte Drijber
die, na de oproep in de kerkbrief, interesse toonde
om de kerkenraad te versterken. Zij kwamvoor een
eerste kennismaking. Vervolgens waren er compli-
menten dat het weer gelukt is een mooie Paaskaart
terealiserenen te bezorgen. Alle betrokkenen van-
uit hier bedankt voor jullie inzet! Hierna werd ge-
sproken over het organiseren van de ‘Open kerk’in
samenwerking met de Stichting Ruinekerk. Het is
mooi als de kerk in de zomerperiode weer openge-
steld kan worden, maar daarvoor moet wel het een
enander geregeld worden, waaronder eenteamvan
vrijwilligers.

De kerkenraad heeft, naar aanleiding van een in-
gekomen verzoek, toestemming verleend aan het
Vredeskerkje om de oude trouwboeken en doopboe-
ken bij het Regionaal Archief in te zien. Zij kunnen
daarmee hun (digitaal) archief aanvullen en com-
pleteren. De toestemming is een jaar geldig. Gerrie
Moot heeft namens ons deelgenomen aan de Ge-
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DRIE ZARH
DAMESKLEDING,

EN EEN
SNIPER

Naar de grens
van Oekraine
en verder

biedstafel van de BUCH-gemeente. Daags na deze
vergadering vond de tweede editie plaats. Zowel
Gerriealsledenvande kerkenraad warennietin de
gelegenheid die te bezoeken. Charlotte bood aan
hierheen te gaan.

De uitwerking van ‘open kerk’ (om meer mensen
naar onze kerk te trekken met bijvoorbeeld een
maaltijd overdag) wordt nog verder uitgediept. Er
komt veel bij kijken en het viel ook niet mee om ge-
schikte data te vinden. Duidelijk is wel dat de werk-
titel een andere naam moet krijgen om geen ver-
warring te krijgen met de al jaren bestaande
zomerse Open kerk. Misschien moet het meer een
soort ‘open huis’ worden. Hierna werd besproken
hoe we de documentaire van een Oekraiense film-
ploeg over het beroemde Griekse klooster op het ei-
land Athos kunnen vertonen en onder welke voor-
waarden. Hou de publicaties hierover in de gaten!
De manier waarop we met het geven van ‘bloemen
van de week’ omgaan wordt ook de komende tijd
gevolgd. Hierbij kijken we naast kostenverlaging
vooral naar de milieu(on)vriendelijkheid van snij-
bloemen.Aan deandere kant weten we ook hoezeer
bloemen gewaardeerd worden. Daarom hebbenwe
gekeken welke alternatieven we kunnen uitprobe-
ren, zoals biologische vruchtensappen, mandjes met

EEN SCHRUVER DIE SPONTAAN IN OEKRAINE GING HELPEN

Lezing en interview in de Ruinekerk

De Nederlandse auteur Jaap Scholten reisde meteen naar Oekraine toen de Russen dat land bin-
nenvielen. Hij wilde een jong gezin redden, maar raakte meer en meer betrokken bij de oorlog.
Hij hielp vluchtelingen enzamelde geld in voor drones en nachtkijkers. In zijn pick-uptruck reed
hij door het land en ontmoette een bonte mengeling van Oekrainers: een ingenieur, een violist,
een zangeres, een kokkin, eenschrijver. Hij bezocht een begrafenisin Irpin, bevoorraadde soldaten
in Hostomel en bracht meel naar broodbaksters in de bevrijde stad Tsjernihiv. Nog steeds reist
hij van en naar Oekraine. Om steun te zoeken voor zijn werk, schreef hij er een boek over: Drie
zakken dameskleding, twee cakes Kyiv en een sniper. Jaap was al te gast bij het tv-programma
Buitenhof en hield lezingen in Amsterdam, Enschede en Groningen. Op woensdag 26 april (@anvang
20.00 uur) is hij bij ons te gast om te vertellen over zijn boek en zijn belevenissen. Guido de Wit
(advocaatensociaal-betrokken Bergenaar) zal de avond leiden. De organisatieisin handenvan
Community Ruinekerk en De Eerste Bergense Boekhandel. Gesigneerde exemplaren van het boek
zijnop deze avond te koop. De entree is gratis; een gift ter bestrijding van de kosten is natuurlijk
zeer welkom.

bloembolletjes, veldbloemen en de pluktuin. Ver-
volgens kwam de stand van zaken rond de Kerkba-
lans aan bod, ook hoe we mensen die geen reactie
en/of ook geen bijdrage geven kunnen bereiken. In
de komende kerkenraadsvergadering zal hier ook
overworden gesproken.

Bij het Beleidsplan vooral aandacht voor de vraag
hoe we de toekomstvisie — en vooral ook onze ge-
loofsvisie—kunnen benoemen. Als we als kerk ergens
naartoewillen, dan moeten we toch een soort ‘ have
a dream’ hebben. Anky Knoops doet 16 april belij-
denis van haar geloof; daarna wordt ze bevestigd
als diaken. We zijn als kerkenraad blij dat zij ons
komt versterken! Tenslotte nog aandacht voor het
bezoekvan onze classispredikant ds. Peter Verhoeff.
Hij bezoekt al zijn gemeentes elke vier jaar en dit
jaarstaanwijweeropzijn agenda. Doelis te praten
over hoe het gaat, waar we tegen aanlopen, de po-
sitieve ontwikkelingen en of we nog hulp of tips kun-
nen gebruiken.

Devergadering werd afgeslotendoor het gezamen-
lijk uitspreken van het Onze Vader..

Wim Wiersema, scriba

BEKROONDE DOCUMENTAIRE OVER
KLOOSTER ATHOS

Filmvoorstelling ‘Where are you,
Adam?’ in de Ruinekerk

Het is voor vrouwen onmogelijk om dit
eeuwenoude klooster te bezoeken. Mannen
wordt het heel erg moeilijk gemaakt. Toch is
juist Athos éénvan de belangrijkste centravan
het Christendom. De 2000 monniken houden
er eeuwenoude tradities in stand. Een Oekrai-
ense filmploeg maakte er in 2019 een docu-
mentaire over, wat zeer uitzonderlijk is. Deze
bekroonde film-Where are you, Adam?-wordt
op woensdag 24 mei in de Ruinekerk vertoond.
Deregisseur komt hier zelf ook over vertellen.
ledereeniswelkom, de avond begint om 20.00
uurenisgratis te bezoeken. Een gift wordt altijd
gewaardeerd! Ondertiteling in het Nederlands
en het Oekraiens. We hopen zo de onderlinge
banden aan te halen tussen Oekraiense en
Nederlandse Bergenaren.

XTIE S WELKOM
15 GRATIS DONATE 1

TOEGAN 1

MM}“\I\SS‘EMT 1,180
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Dubbele kop

Inspringen?




