
PASEN: 
VAN OPSTANDIGHEID NAAR OPSTANDING 
We lezen dit jaar het Mattheus-evangelie op Paasmorgen. Dit is de variant waarin verteld wordt 
dat twee vrouwen de nacht doorbrengen bij het graf van Jezus, omdat zij in zijn nabijheid willen 
zijn. Vervolgens begint vroeg in de morgen de aarde te beven en rolt een engel de steen van het 
graf weg. De Romeinse lijfwachten sidderen van angst en vallen als voor dood neer. Mattheus 
beschrijft niet de opstanding, maar wel de weerspiegeling daarvan in het beven van zowel de 
aarde als van de soldaten. Niet het wonder is zichtbaar, maar de gevolgen zijn dat wel. Zo stipt 
de evangelist niet alleen het mysterie van Jezus’ opstanding aan, maar ook de kracht van ons  
geloofsgeheim. Ieder van ons heeft zo zijn of haar eigen blokkades die een leven in de gloria in 
de weg staan. Dat kunnen bijvoorbeeld angsten zijn, teleurstellingen of boosheid. Om onze ziel 
te beschermen tegen de daarbij horende pijn, werpen we emotionele blokkades op, bewust of 
onbewust. We sluiten mensen uit of leggen de schuld bij anderen of bij de omstandigheden, 
waarbij we onze eigen rol kleiner maken. Fysieke blokkades, zoals een omgevallen boom op het 
fietspad, kan eenvoudig weggehaald worden. Blokkades in onze ziel zijn moeilijker op te lossen. 
Het vraagt bezinning en durf om anders naar de wereld te kijken. Die zoektocht is niet altijd pijn-
loos, daarom gaan we dit proces vaak liever uit de weg. Ons thema van Pasen is dit jaar afgeleid 
van Mattheus’ versie van het Paasverhaal: Van opstandigheid naar opstanding. Met Pasen vieren 

we dat G’D ook in ons leven blok-
kades wil doorbreken, zodat we 
elkaar en de wereld met nieuwe 
ogen gaan zien. Dat gebeurt  
onzichtbaar voor het oog, maar 
laat zich weerspiegelen in hoe 
wij met elkaar en met het leven 
omgaan.  
Een zalig Pasen gewenst! 
 
Ds. Engele Wijnsma 
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12 mrt        10.00 uur          Bergen ontmoet Taizé  
                                                             ds. Engele Wijnsma 
                                                                   muziek: Zanggroep Ruïnekerk  
                                                                   o.l.v. Maria Delver 
19 mrt        10.00 uur          ds. Engele Wijnsma 
                                                                   muziek: Rienk Stuive 
26 mrt        10.00 uur          ds. Marriëtte Pullen (Voorschoten) 
2 apr            10.00 uur          Palmpasen - ds. Engele Wijnsma 
                                                                   muziek: Ilona & Lukian 
6 apr            19.30 uur          Witte Donderdag 
                                                             ds. Engele Wijnsma 
                                                             Heilig Avondmaal 
                                                                   muziek: koor van de Mini-Mattheus 
7 apr            16.00 uur          Goede Vrijdag – Stabat Mater  
                                                             (Pergolesi) muziek: Sabine Kirsten,  
                                                                   Ingrid Stijsiger en Pergo Ensemble 
8 apr            20.30 uur          Stille Zaterdag 
                                                             Festival Van donker naar licht 
                                                                   met muzikale medewerking van 
                                                                   verschillende artiesten 
9 apr            10.00 uur          Paasmorgen – ds. Engele Wijnsma 
                                                                   muziek: Wiebe Pier Cnossen &  
                                                                   Silvia da Silva Martinho 
16 apr         10.00 uur          ds. Engele Wijnsma 
                                                                   muziek: Valentijn de Wolf 

VIERINGEN IN DE 
RUÏNEKERK

Dankzij Studio Ruïnekerk zijn onze vieringen 
altijd LIVE of LATER te volgen via 

www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484. 
Meestal zijn ze ook in heel Noord-Holland LIVE te zien 

via de lokale tv-zender RTV80 (op jouw tv via Ziggo -
kanaal 44 en KPN-kanaal 1493). 

Meetingpoint Oekraïne na de viering: 
voor Oekraïense mensen uit de regio 

en hun gastgezinnen.  

OP WEG NAAR PASEN 
De Tientjesboom krijgt weer een plek in de Ruïnekerk, een mooie Veertigdagentijdtraditie!  
Verder flink wat stof tot nadenken in deze Kerkbrief XL, over opstandigheid en taalgebruik.
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COLLECTES TIJDENS DE VIERINGEN 
Voor al onze wekelijkse goede doelen kun je online doneren via NL04RABO 0358515475 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Bergen. Natuurlijk is elk bedrag meer dan welkom!  
 
 
 

 
COLLECTEDOELEN VAN DE DIACONIE 
 COLLECTEDOELEN VAN DE DIACONIE  
12 mrt           Tientjesboom – Voedselbank Alkmaar e.o. 
19 mrt           Tientjesboom – Voedselbank Alkmaar e.o. 
26 mrt           Tientjesboom – Voedselbank Alkmaar e.o. 
2 apr               Tientjesboom – Voedselbank Alkmaar e.o. 
9 apr               KiA – Werelddiaconaat: Moldavië 
16 apr            Diaconie – Pastoraal bezoekteam Ruïnekerk 
 

 
COLLECTEOPBRENGSTEN  
                                                                                                                                                                                 Diaconie           Past. & eredienst     
22 jan            PKN – Missionair werk                                                                                                €115                          €119 
29 jan            Voedselbank Alkmaar e.o.                                                                                     €170                          €130 
5 feb                Werelddiaconaat: Pakistan                                                                                 €460                          €290 
12 feb            KiA – Noodhulp aardbeving Syrië                                                              €8.600                          €428 
19 feb            Braintrainer Oudtburgh                                                                                     €4.672                          €145 
26 feb            KiA – Zambia: gezinnen zonder ouders                                                    €232                          €179

Wil je meedoen met de 

collecte? Scan de QR-code

ONZE PREDIKANT OF  
IEMAND ANDERS SPREKEN? 
Wil je een keer in gesprek met ds. Engele Wijnsma, 
bel dan 06-28737837. Spreek je liever iemand  
anders? Neem dan contact op met pastor Marc 
van de Giessen (06-34995089) en pastor@kerkin-
bergen.nl) of met een van de leden van ons be-
zoekteam 
Nienke Hermanides         072-5898277 
Loes Hoogcarspel               072-5812743 
Jim Neidig                                  072-5895027 
Cobie Pannekoek                072-5818186 
Christien Roorda                  072-5897753  
bezoekteam@kerkinbergen.nl

CULTURELE KERK IN MAART/APRIL 
De volgende twee concerten verdienen aan-
dacht! Op zondag 26 maart om 15.00 uur speelt 
het Gauguin Ensemble grootse kamermuziek 
voor piano, cello en klarinet, met werk van  
onder andere Brahms, Zuidam en Beethoven. 
En op zondag 16 april om 15.00 uur geeft het 
Bergens koor o.l.v. Ellen Verburgt een bijzonder 
concert rond het verhaal van Romeo en Julia. 
Deze iconische liefdesgeschiedenis wordt be-
zongen in 10 koorwerken (van o.a. Purcell, Hän-
del, Orlando di Lasso en Vaughan Williams), 
elk met een verschillend thema, zoals ontmoe-
ting, gevecht en verdriet. De muziek wordt  
afgewisseld met gesproken tekst. 
 
Meer informatie over deze concerten  
en andere activiteiten vind je op 
 www.ruinekerk.nl/ agenda. • 

MINI-MATTHEUS IN DE RUÏNEKERK 
Maria Delver en een flink uitgebreide Zang-
groep Ruinekerk voeren op zondag 2 april (aan-
vang 15.00 uur) een verkorte versie van de Matt-
heuspassion uit. De entree hiervoor bedraagt 
€15. De repetities zijn al begonnen op donder-
dag 2 maart om 20.30 uur. Wie toch nog graag 
mee wil zingen in het koor, kan een poging  
wagen door Maria Delver te mailen:  
info@mariadelver.nl.• 

Foto Ruïnekerk: Werner Kirsch

NIEUWS VAN DE WERKGROEP ZWO 
Ondanks alle verschrikkingen in Turkije en Syrië gaan onze acties voor Roemenië en voorbe-
reidingen hiervoor vanuit de ZWO gewoon door. De bewoners in Cozia, Costuleni en Verveghiu 
zijn zo dankbaar en het is hartverwarmend om hun reacties en foto’s te ontvangen. Suzanne 
heeft zelfs een pakketje gestuurd met wat lokale lekkere dingen, die tijdens de afgelopen 
vergadering onder ons zijn verdeeld. 
De ZWO doet een dringend verzoek om in de groep mee te gaan draaien en dan met name ie-
mand die behoorlijk stoer en vooral sterk is, in verband met de zwaardere klussen. In het voor-
jaar komt er weer een kledingactie. Afgelopen winter heeft het stil gelegen, maar straks in 
het voorjaar kunnen alle kasten weer eens worden opgeruimd! 
Even bellen naar Lex Pannekoek (072-5818186) of Dirk Roorda (072-5897753) om de kleding 
op te halen. • 
Dank namens de ZWO werkgroep, Ruth de Lorme van Rossem
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KERKTAXI 
Wil je opgehaald worden om naar de kerk-
dienst te gaan? Bel dan met de chauffeur van 
de betreffende zondag. Graag op zaterdag  
tussen 18.00 en 19.00 uur. 
Voor verdere informatie: 
 Ada Bergsma, 072-5895303. 
 
12 mrt     Cor de Ruiter                      072-5899374 
19 mrt     Ebelien Waanders        072-5899457 
26 mrt     Ton v.d. Dijssel                  072-5111270 
26 feb      Dirk Roorda                         072-5897753 
5 mrt         Jan Scholten                       06-20976612 

De chauffeurs in april zijn nog niet bekend. Dit 
wordt later in de wekelijkse kerkbrief vermeld. 
 

PASEN IN HET VREDESKERKJE 
De Stichting MAD, eigenaar van het oecume-
nische kerkje-voor-allen in Bergen aan Zee,  
organiseert voor het eerst een eigen Paas -
viering, op zondag 9 april om 10.30 uur. Voor-
ganger is ds. Stefan Dijkhuizen, muzikale  
medewerking wordt verleend door Guido 
Lamm (zang) en Hans Boorsma (orgel en  
piano). Na afloop mogen de kinderen paas -
eieren zoeken in het duingras rond de kerk.

DIT KWAM AAN DE ORDE… 
… in de kerkenraadsvergadering 
  van 21 februari. 
 
Deze vergadering stond gepland als een verdie-
pings/bezinningsvergadering, waarin er meer 
ruimte is voor het elkaar ‘ontmoeten’ dan vergade-
ren. Hoe zie, beleef jij bepaalde dingen? Toch stond 
er ook een aantal agenda punten klaar waarover 
besloten moest worden. Na de voorjaarsvakantie 
wordt er weer een update gegeven over de Actie 
Kerkbalans.  Vooralsnog zijn we niet ontevreden 
over het kunnen behalen van de begroting, al zijn 
er wel enkele aandachtspunten.  
Uiteraard zullen we Rob Kofman bedanken voor zijn 
werk en inzet voor de diaconie, waar hij onlangs 

mee stopte. Anky Knoops komt de diaconie verster-
ken. De kerkenraad ging akkoord met het afsluiten 
van een stageovereenkomst (meer een verlenging) 
met Fred Toetenel om nog een deel van zijn studie 
af te kunnen ronden. Dan het parkeerbeleid. Met de 
Stichting is afgesproken dat er niet meer geparkeerd 
wordt op het terrein van de Ruïnekerk, m.u.v. leve-
ranciers tijdens hun werkzaamheden, de bestuurder 
van de kerktaxi en bij schrijnende gevallen. Daar-
onder verstaat de kerkenraad in beginsel: mensen 
voor wie de parkeerplaatsen voor gehandicapten 
te ver zijn om naar de kerk te lopen en die geen  
gebruik kunnen maken van de kerktaxi.  
De plaatselijke regeling is opnieuw in concept be-
sproken en inmiddels samen verzonden met de kerk-
brief. Via de kerkbrief van 23 februari is iedereen 
uitgenodigd daarop te reageren (tot 10 maart) via 
scriba@kerkinbergen.nl. Het is vervolgens de be-
doeling om de plaatselijke regeling in de kerken-

raad van maart vast te stellen. We gaan een oproep 
doen om een alternatief voor ‘de bloemen van de 
kerk’ te bedenken. Dit in verband met het helaas 
toch ‘niet-groene karakter’ van dit mooie gebaar en 
de enorm gestegen kosten die het geven van bloe-
men met zich meebrengt. Als onderwerp van de ver-
dieping bij deze vergadering werd de enquête ge-
bruikt die met het oog op ons nieuwe beleidsplan 
binnen de kerkenraad was afgenomen. De verschil-
lende antwoorden leidden tot boeiende gesprekken. 
De hoogste scores in de enquête waren voor de aan-
kleding van de kerk door de kosters, Team Ontvangst, 
de vormgeving van de erediensten, de wekelijkse 
kerkbrief en de Kerkbrief XL.  
De vergadering werd beëindigd door het gezamen-
lijk uitspreken van het ‘Onze Vader’ en daarna ge-
sloten. • 
 
Wim Wiersema, scriba 

40 DAGEN OP WEG NAAR PASEN 
Vanouds noemen we de Veertigdagentijd tussen Aswoensdag (22 februari) en Pasen (9 april) ook 
wel de Vastenperiode. We proberen bewuster te leven door bijvoorbeeld minder te eten of be-
paalde producten te laten staan. Weer anderen gaan in deze periode iets doen, alles om deze 
tijd te markeren en Pasen niet ongemerkt voorbij te laten gaan. In de Ruïnekerk doen we dat met 
de zogenaamde Tientjesboom. Vanwege de voorjaarsvakantie komt deze boom dit jaar pas vanaf 
12 maart in de kerk te staan. Voor elke 10 euro die in deze periode tot Pasen binnenkomt voor de 
diaconale collecte, zal een papieren tientje in de boom bloeien. Dit jaar is de opbrengst voor de 
Voedselbank in Alkmaar, waar ook Bergenaren terecht kunnen. Thematisch gaan we in de vie-
ringen aan de gang met het Evangelie naar Mattheus. Zo zullen verschillende citaten uit dit boek-
werk centraal staan in de viering ‘Bergen ontmoet Taizé’. Daarna staan verschillende parabels 
(gelijkenissen) van Jezus op het programma. • 
 

Amnesty International heeft ook een vaste afdeling in Alkmaar. Deze 
heeft een eigen website – www.alkmaar.amnesty.nl – waarop steeds 
de meest recente (regionale) informatie wordt gepubliceerd. Hier 

staan ook de acties om petities te ondersteunen en oproepen te ondertekenen. Op dit moment zijn 
er heel veel ‘hopeloze’ situaties, waarbij het lijkt alsof oproepen aan regeringen niet zinvol zijn. 
Denk maar aan de regimes in Rusland, Iran, China en nog meer. Toch is bekend dat gevangenen 
veel steun ervaren van de wetenschap dat er aandacht voor hen is in de wereld. En die aandacht 
kan vaak via Amnesty bij hen bekend worden. We hopen dan ook dat via de website van Amnesty 
veel berichten verzonden worden. Ook door ons. Neem eens een kijkje! • 
Hartelijke groet, namens de diaconie, Rob Kofman 
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Zondagse bloemengroet: 
Sonja Hartwich, 072-5812360 
j.a.g.hartwich@kpnplanet.nl 
 
Autorijdienst: 
Ada Bergsma, 072-5895303 
 
Maaltijd in de kerk: 
Ada Bergsma, 072-5895303 
maaltijd@kerkinbergen.nl 
 
Activiteitenprogramma: 
Pieter de Bruijne: 06-50672991 
activiteiten@kerkinbergen.nl 
 
ZWO (Zending-Werelddiaconaat-Ontwikkelingshulp): 
Lex Pannekoek, 072-5818186 
zwo@kerkinbergen.nl 
 
Kleding ophalen: 
Lex Pannekoek, 072-5818186 
Dirk Roorda, 072-5897753  
 
Kerkbrief XL en website: 
Anita van Prooijen, 06-16204594 
website@kerkinbergen.nl 
 
Studio Ruïnekerk: 
Cor Dekker, 06-54216449 
 
Vertrouwenspersoon: 
Brigitta Oudega 
vertrouwenspersoon@kerkinbergen.nl

GEDRUKT OP CO2 NEUTRAAL PAPIER

GOED OM TE WETEN 
Veruit de meeste lezers 
ontvangen de Kerkbrief 
XL via e-mail. Voor de 
kleine groep die liever 
van papier leest, drukken 
we de XL op CO2-neutraal 
papier. Dit is een van de 
keuzes die we als Groene 
kerk hebben gemaakt.  

CONTACTPERSONEN  
Ook te vinden op kerkinbergen.nl, onder ‘Contact’ 
e-mail algemeen: info@kerkinbergen.nl 
 
Predikant: 
ds. Engele Wijnsma, 072-8889258 / 06-28737837 
dedominee@kerkinbergen.nl 
pastorie: Kerkedijk 52, 1862 BG Bergen 
 
Pastoraat: 
Marc van de Giessen, 06-34995089 
pastor@kerkinbergen.nl 
 
Ruïnekerk: 
Raadhuisstraat 1, 1861 KS Bergen / 072-5898383 
•   koster: Susanne Ooms, 06-27561116  
     koster@kerkinbergen.nl 
•   organist: Frank van Wijk, 072-5818738  
     organist@kerkinbergen.nl 
 
Postadres: 
Protestantse Gemeente Bergen,  
Postbus 123, 1860 AC Bergen 
 
Kerkenraad: 
•   voorzitter: Herma Kan, 06-18562856 
     voorzitter@kerkinbergen.nl 
•   scriba: Wim Wiersema, 072-5817551 /  
     scriba@kerkinbergen.nl 
 
Diaconie: 
•   voorzitter: Henriëtte Doeve-Mensink, 06-20236832 
•   penningmeester: Cor de Ruiter, 072-5899374 
diaconie@kerkinbergen.nl 
Goede doelen: NL04 RABO 0358 5154 75  
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen

 
Kerkrentmeesters / Financiën: 
penningmeester/administratie uitgaven: 
Mariska de Kraker,  06-14184819 
kerkrentmeesters@kerkinbergen.nl 
 
Administratie inkomsten: 
Gre Boorsma, 072-5615725 
 
Kerkbalans/donaties: 
IBAN: NL19 INGB 0000 2308 29 
t.n.v. Protestantse Gemeente Bergen 
 
Ledenadministratie: 
Christien Roorda, 072-5897753 
ledenadministratie@kerkinbergen.nl 
 
Coördinator bezoekteam: 
Jim Neidig, 072-5895027 
bezoekteam@kerkinbergen.nl 
 
Zanggroep Ruïnekerk Bergen: 
Huub van den Beld, 072-5316171 
zanggroep@kerkinbergen.nl 
 
Kinderkerk: 
Alberta Eppinga, 072-5817551   
kinderen@kerkinbergen.nl 
 
Relatiebeheer gastpredikanten: 
Erna van Spaandonk, 06-23106643 
gastpredikant@kerkinbergen.nl 
 
Werkgroep eredienst: 
Giselle Ecury, 06-53729118 
eredienst@kerkinbergen.nl 

‘ONZE WARE DIE IN DE HEMEL ZIJT’ 
De Anglicaanse kerk in Engeland overweegt genderneutrale woor-
den te gaan gebruiken om te verwijzen naar G’D. Voor alle duide-
lijkheid, genderneutraal betekent: geen onderscheid maken tus-
sen de seksen en de daaraan toegeschreven eigenschappen, 
gedragingen en voorkeuren. Als het tot aanpassingen komt, zullen 
in gebeden en liederen niet langer termen als ‘Hij’ en ‘onze Vader’ 
worden gebruikt. De anglicanen zouden daarmee afscheid nemen 
van eeuwenoud taalgebruik. De vraag is nu: hoe kijken wij daar-
tegenaan? Na mijn recente oproep in de kerkbrief kreeg ik hier 
verschillende mails over met als strekking: ‘Niks veranderen!’ Dat 
antwoord is lastig, want de laatste jaren zijn wij al heel erg bezig 
met genderneutrale taal. Zo spreken wij in de Ruïnekerk over de 
ENE en over G’D. Dat is 100% genderneutraal. Als predikant pas 
ik oudere liederen soms aan, als er bijvoorbeeld onnodig ‘Heer’ 
staat of wanneer G’D wel heel vaak als een ‘hij’ wordt aangeduid. 
Liever laat ik liederen zingen waarin G’D zowel vader als moeder 
wordt genoemd. Ook die zijn er. En die afwisseling heeft goede 
papieren, want in het scheppingsverhaal wordt verteld dat wij 
geschapen zijn naar G’D’s beeld: ‘mannelijk en vrouwelijk schiep 
hij hen’. (Genesis 1 : 27). De vraag is nu: Hoe gaan we op een goede 
manier om met traditie en vernieuwing? Daarbij is het goed om 
te bedenken dat vernieuwingen niet altijd een verbetering zijn. 
Tegelijkertijd realiseer ik me ook dat de invoering van het ‘we-
reldse’ orgel ooit tot grote onenigheid leidde binnen de kerk en 
dat er heel lang weerstand heeft bestaan tegen de vrouw in het 
ambt en de invoering van de beamer in de eredienst. Kortom: ver-
andering roept altijd weerstand op. Misschien geldt dat ook wel 
voor de discussie over genderneutraliteit in het kerkelijk taalge-
bruik. Enerzijds zijn velen gewend aan aanduiden van G’D met 
een HIJ. Tegelijkertijd heeft een hele groep mensen al decennia 
lang moeite met die dominantie van het mannelijk godsbeeld. 

Wat dat betreft vind ik het een opsteker dat velen niet bewust zijn van het 
feit dat wij in de Ruïnekerk al jaren bezig zijn met die transformatie naar 
neutraler taalgebruik. Toch zou ik het verschil tussen man en vrouw niet 
willen opheffen. Verschillen bepalen wie we zijn en die verschillen mogen 
er dus zijn. Dat we iets doen aan het ten-onrechte-benadrukken van de man-
lijke kant van G’D, lijkt mij een billijke keus. In de Bijbel wordt G’D immers 
ook in zowel mannelijke als vrouwelijke beelden beschreven. Zelf worstel 
ik echter wel met het begin van het Onze Vader. Is daar een acceptabel, ver-
dedigbaar en genderneutraler alternatief denkbaar? In de Veertigdagentijd 
wil ik graag experimenteren met de volgende variant: ‘Onze Ware die in de 
hemel zijt’. Ik hoop dat iedereen tijdens de vieringen eens mee wil voelen 
hoe dat binnenkomt. Natuurlijk houd ik me aanbevolen voor reacties via 
dedominee@kerkinbergen.nl. • 
Ds. Engele Wijnsma  
 

STABAT MATER VAN PERGOLESI  
De Ruïnekerk kent een lange traditie om 
op Goede Vrijdag het Stabat Mater uit te 
laten voeren. Dit meesterwerk van de Ita-
liaanse componist Giovanni Battista  
Pergolesi (1710-1736) is de meest be-
roemde toonzetting bij de 13e eeuwse 
tekst van Jacopone da Todi. Ook in 2023 
wordt dit toevertrouwd aan het Pergo En-
semble bestaande uit Renate Smit, Gregor 
Overtoom (viool), Jorien van Tuinen (alt-
viool) en Irene van den Heuvel (cello). Sa-

bine Kirsten (sopraan) en Ingrid  Stijsiger (mezzosopraan) zingen de teksten. 
Reserveren is niet mogelijk. Er wordt geen entree geheven, maar er is gele-
genheid om mee te doen aan zowel de digitale als de uitgangscollecte.  • 
Goede Vrijdag, 7 april om 16.00 uur (kerk open om 15.30 uur).


