
“Kerkbalans? Ik betaal toch al aan de Zanggroep?” 
Bovenstaande zin is één van de antwoorden die Karel Otto kreeg bij zijn belactie langs mensen 
die de afgelopen twee jaar zijn gestopt met een bijdrage voor onze jaarlijkse geldwervingsactie. 
Voor mensen die reeds lang betrokken zijn bij onze kerk klinkt dat grappig. Aan de andere kant: 
ik snap zo’n reactie best wel. Er zijn immers verschillende organisaties rond de Ruïnekerk actief 
met geldwerving: a) de Stichting die ons godshuis beheert, b) de Stichting Vrienden die speciale 
projecten financiert en c) natuurlijk ook de Zanggroep die terecht contributie vraagt.  
Kerkbalans is echter bedoeld om het werk van onze kerkelijke gemeente te betalen. Denk daarbij 
aan de salariskosten van onze koster, organist en predikant. Ook dragen we als kerkelijke ge-
meente zo’n €40 per lid af aan de landelijke kerk. Daarom is het ook zo jammer dat een aantal 
van onze leden niks betaalt. Gelukkig zijn er ook veel mensen die met gemak het landelijke ge-
middelde van € 230 per jaar halen (cijfers PKN over 2023). Mensen vragen mij ook wel eens: Welk 
bedrag zou jij adviseren? Mijn antwoord is dan: Evenveel als je aan de sportschool betaalt of zou 
betalen. Dus een bedrag tussen de €20 en € 50 per maand voor Kerkbalans lijkt mij zelf een faire 
bijdrage. Natuurlijk is dat ook afhankelijk van je inkomsten. Denk daarbij aan het Bijbelse ideaal 
dat de sterkste schouders de zwaarste lasten omarmen.   
 
Wat ik zo mooi vind van onze kerk, is dat we zo divers zijn. Mensen met alle mogelijke talenten 
voelen er zich welkom. Tegelijk is kerkgang in de huidige cultuur al lang niet meer vanzelfsprekend. 
Een heel aantal komt of kijkt bijna elke week, anderen gaan even vaak als ze naar de bioscoop of 
het theater gaan. Dus een paar keer per jaar. En dat is allemaal goed. Er zijn ook mensen die 
weinig komen, maar wel vaak bereid zijn een klus te willen doen: kerstkaarten bezorgen of folders 
vouwen of meehelpen bij een viering. Het is heel fijn om als predikant in zo’n gevarieerde gemeente 
te werken. Tegelijk is het een uitdaging, want hoe houden we iedereen bij elkaar betrokken.  
De één wil dit, een ander vindt dat weer niks en zou juist graag iets heel anders willen.  
In de Ruïnekerk proberen we oprecht kerk voor iedereen te zijn, waarbij er voor alle mensen  
aanknopingspunten bestaan om je thuis te voelen.  
Ik hoop dat ons dat ook weer gaat lukken in 2024. Hopelijk blijven we elkaar en onze kerk dragen 
in ons hart, in ons doen en laten, maar ook in ons bijdragen. • 
 
Een gezegend 2024 gewenst!      Ds. Engele Wijnsma
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VIERINGEN IN DE 
RUÏNEKERK

  
Dankzij Studio Ruïnekerk zijn onze vieringen altijd 
LIVE of LATER te volgen via www.kerkomroep.nl/#/ 

kerken/21484. Meestal zijn ze ook in heel Noord- 
Holland LIVE te zien via de lokale tv-zender RTV80 

(op jouw tv via Ziggokanaal 44 en KPN-kanaal 1493).

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen en over vijf weken begint de Veertigdagentijd alweer.  
In deze XL blikken we terug, maar natuurlijk vooral vooruit! 

GEDRUKT OP CO2 NEUTRAAL PAPIER

14 jan         10.00 uur          pastor Marc van de Giessen 
 
21 jan         10.00 uur          ds. Engele Wijnsma 
                                                             muziek: Robert Valter (zang/piano) 
 
28 jan         10.00 uur          ds. Ferdinand van Melle (Oudorp) 
 
4 feb             10.00 uur          ds. Engele Wijnsma 
                                                             muziek: Valentijn de Wolf (viool) 
 
11 feb         10.00 uur          ds. Engele Wijnsma 
                                                             muziek: Mirjam Boekel (zang) 
                                                             en Tub Pot (gitaar) 
 
18 feb         10.00 uur          1e zondag 40-dagentijd 
                                                             Viering 450 jaar brand 
                                                             Ruïnekerk, in Taizéstijl 
                                                             pastor Marc van de Giessen 
                                                             muziek: Zanggroep Ruïnekerk 
                                                             o.l.v. Maria Delver 
 
25 feb         10.00 uur          2e zondag 40-dagentijd 
                                                             Fred Toetenel 
 
3 mrt            10.00 uur          3e zondag 40-dagentijd 
                                                             ds. Engele Wijnsma
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COLLECTES TIJDENS DE VIERINGEN 
Voor al onze wekelijkse goede doelen kun je online doneren via NL04RABO 0358515475 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Bergen. Natuurlijk is elk bedrag meer dan welkom!  
 
 
 

 
COLLECTEDOELEN VAN DE DIACONIE 
14 jan            Stichting De Zwaan Alkmaar – Inloophuis voor aandacht & inspiratie 
21 jan            PKN – Pionieren in Nederland 
28 jan            PKN – Jonge generaties in NL: interactief bijbelspel 
4 feb               Diaconie – Voedselbank Alkmaar en omgeving 
11 feb            KiA – Griekenland: opvang van gestrande vluchtelingen 
18 feb            KiA – Omzien naar gevangenen in Nederland 
25 feb            Diaconie – In 100 weken uit extreme armoede 
                            (www.100weeks.nl)  
3 mrt               Tientjesboom 2024 
KiA = Kerk in Actie, de warm(st)e hand van de Protestantse Kerk Nederland: 
kerkinactie.protestantsekerk.nl 
 

 
COLLECTEOPBRENGSTEN  
                                                                                                                                                                                 Diaconie           Past. & eredienst     
19 nov           Stichting Bootvluchtelingen                                                                               €162                          €181 
26 nov           Pastoraat – Met het oog op het einde                                                            €95                          €124 
3 dec               Stichting De Noordzee (www.noordzee.nl)                                          €227                          €214 
10 dec           Familiehuis Noordwest Ziekenhuis                                                             €731                          €365  
17 dec           Diaconie NL – Hulp voor mensen zonder papieren                      €228                          €199  
24 dec           (Zing In)                                                                                                                                     €208                          €203  
24 dec           (Kinderkerstfeest) Save the Children                                                          €361                           —— 
24 dec           (Kerstnacht) TOP Kenia                                                                                             €810                          €374 
25 dec           TOP Kenia                                                                                                                                €690                          €368 
31 dec           Diaconie – Arme kant van Bergen                                                                  €171                              €96 

Wil je meedoen met de 

collecte? Scan de QR-code

CULTUUR IN DE RUÏNEKERK  
Een tweetal mooie concerten in onze kerk ver-
dient snel een plekje in de agenda! Op zondag-
middag 28 januari speelt het duo Lidy Blijdorp 
(cello) en Tobias Borsboom (piano) een roman-
tisch programma, met als rode draad celloso-
nates van de Nederlandse componisten Hen-
riette Bosmans en Matthijs Vermeulen, en 
muziek van onder meer Debussy en Prokofiev. 
Op 25 februari, ook een zondagmiddagconcert, 
treden het Berlage Saxophone Quartet, so-
praan Karin Strobos en bariton Martijn Cornet 
op. Hun programma ‘Feier/Fire’ gaat over de 
opbloei van de muziek in de Roaring Twenties. 
Ze spelen werken van George Gershwin, Cole 
Porter en Kurt Weill.  • 
 
HERDENKING BRAND RUÏNEKERK 
Zondag 18 februari herdenken we de Ruïne-
kerkbrand van 450 jaar geleden. Voor die ge-
legenheid wordt een en ander georganiseerd 
door de Mirakelaars, een bont gezelschap van 
Bergense vertegenwoordigers. Frank Bodden-
dijk en ik zullen de feestelijke Taizéviering 
voorbereiden, die muzikaal omlijst wordt door 
de Zanggroep. We hebben de Rooms-katho-
lieke kerk uit Bergen uitgenodigd om met ons 
mee te vieren. Ingrid van de Aart, voorzitter 
van de locatieraad Petrus en Paulus, zal mee 
voorgaan. Zullen we weer wat dichter naar el-
kaar groeien? Na de viering is er een heel mid-
dagprogramma, onder meer met muziek van 
Frank van Wijk tijdens de familie-kerkrondlei-
dingen. Om 14.00 uur is de aftrap door Jan van 
den Akker, voorzitter van de Stichting Ruïne-
kerk. Het wordt een gedenkwaardige dag. Zet 
18 februari daarom meteen in je agenda! • 
Met vriendelijke groet, Marc van de Giessen

TERUGBLIK OP KERST  
DOOR ANNA BUIJSMAN 
‘Ik vond het een mooie viering op Kerstavond. 
En ik ben heel blij met de manier waarop Cor 
Dekker en Engele Wijnsma mijn project hebben 
vormgegeven en op de kaart hebben gezet.  
Zoals veel mensen wereldwijd was ik op  
2 september 2015 geschokt door de nieuwsfoto 
van een dood tweejarig jongetje op het strand. 
Achteraf hoorden we dat hij Aylan Kurdi heette 
en met zijn ouders op de vlucht was vanuit Syrië 
naar familie in Canada. Helaas zonk hun boot 

en werd Aylan het gezicht van de asielcrisis in 
Europa. Ik zag zijn foto op tv. En dat beeld liet 
me niet los. Ik droomde ervan en in die dromen 
kwam het jongetje in beweging en stond hij op. 
Was het maar meer dan een droom. De vol-
gende ochtend heb ik die droom vertaald in 
een gedicht: Requiem voor Aylan.  
 
Ik heb de laatste jaren veel contact gehad met 
vluchtelingen. Zo geef ik les aan Oekraïners. 
Eerder al heb ik als journalist voor NRC een 
week gelogeerd in een AZC. Daarvoor werd ik 

incognito binnen gesmokkeld om te zien hoe 
dat daar echt was. Ik was diep onder de indruk 
van de kracht van de mensen daar en raakte 
bevriend met een jonge vrouw uit Mongolië. 
Later bezocht ze mij met haar broer. Hij had 
zich dankzij zijn vader het oude, bijna uitge-
storven Mongoolse schrift eigen gemaakt. Mijn 
gedicht Requiem voor Aylan schreef hij op in 
die oude taal. Niet op een papiertje, maar op 
een Mongoolse boekrol. Het ontroerde mij om 
die letters te lezen en mijn gedicht in die taal 
te horen en te zien.   



 
 
 
LEES- EN GESPREKSGROEP  
WEER VAN START 
Afgelopen jaar hebben we ons verdiept in een 
boekje over tijdgenoten van Jezus. In 2024 gaan 
we ons buigen over een boekje bij de Bergrede. 
Vorig jaar heb ik daar ook een aantal preken 
over gehouden en het lijkt me fijn om ons 
daarin meer te verdiepen. Per slot kun je de 
Bergrede zien als het basismanifest van Jezus. 
De auteur van het boekje is Bram Oudenapsen, 
pastor in het VU-ziekenhuis te Amsterdam.  
Op internet vond ik mooie recensies: helder, 
helpend en hoopvol. We gaan het gewoon  
proberen. Het boekje is op internet te koop voor 
€ 9,95. Je kunt het ook bij ons bestellen, dan 
delen we de verzendkosten. Ik hoor graag of je 
dat wilt via onderstaand mailadres.  
De eerste bijeenkomst is gepland op donder-
dag 1 februari om 10.30 uur in de Ruïnekerk. 
Opgave is wel heel prettig via dedominee@ker-
kinbergen.nl. De andere data zijn ook bekend, 
steeds op donderdag: 7 maart, 4 april, 2 mei  
en 6 juni om 10.30 uur.  •
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DIT KWAM AAN DE ORDE… 
… in de kerkenraadsvergadering 
  van 21 november 2023. 
 
Waarnemend voorzitter Henriëtte Doeve opende de vergadering. Ze had ons allemaal met een 
kaarsje in het licht gezet, als kracht en steun in deze roerige tijden. Engele Wijnsma verzorgde 
de opening met een vooruitblik op de Gedachtenisdienst. Hij zal stilstaan bij de talenten van de 
mensen die we verloren hebben. Allereerst werd het bruikleenverzoek van museum Kranenburgh 
behandeld. Zij willen graag een aantal stukken van onze kerk opnemen in een tentoonstelling 
in historisch museum Het Sterkenhuis. Eerst wordt bekeken welke items men in gedachten heeft. 
Daarna moeten goede (verzekeringstechnische) afspraken gemaakt worden. In verband met het 
40-jarig bestaan van de Zanggroep Ruïnekerk hebben de leden een attentie ontvangen. Vanuit 
de kerkrentmeesters werd de begroting 2024 van de kerk besproken en goedgekeurd. Vervolgens 
werd informatie gegeven over de voortgang van de ontwikkeling van de Actie Kerkbalans 2024. 
Een hele toer, maar het belooft weer leuk te worden. Vanuit de diaconie werd een overzicht  
gegeven van de diaconale giften. Het lijkt erop dat doordat veel gevers alleen het eerste doel bij 
het bedrag vermelden, de giften aan het tweede doel (de eigen kerk) teruglopen. Als men geen 
omschrijving geeft, worden de bedragen 50:50 verdeeld. Onderzocht wordt of actie nodig is, denk 
aan een betere voorlichting. Hierna werd de begroting 2024 van de diaconie besproken en goed-
gekeurd. Beide begrotingen moesten nog aan de gemeente worden voorgelegd, wat inmiddels 
is gebeurd. Een afvaardiging van onze diaconie gaat naar een bijeenkomst in Krommenie met 
als thema ‘Hoe gaan we om met diaconaal vermogen?’ Dit is in lijn met een verzoek aan de 
diaconie om mee te werken aan een onderzoek over landbouwgrond in kerkelijk gebied. Ook in 
verband met ons Groene-kerk-zijn. Op dit verzoek gaan we in. Verwachtingen over veranderingen 
op dit punt werden al wel getemperd: we hebben de landerijen immers verpacht en in beheer 
van KKG gegeven. We gaan nu al nadenken over de invulling van het predikantenrooster voor 
2025. Hierbij gaan we ook kijken of predikanten echt passen bij onze manier van kerk-zijn en of 
er wellicht nieuwe dominees benaderd kunnen worden. Streven is: een goede mix tussen man en 
vrouw, jong en ouder. Hierna werd de nieuwe welkomstbrief voor nieuwe gemeenteleden  
besproken. Er volgde een korte discussie of we de lezer moeten aanspreken met u of je. Hierover 
verschillen de meningen, met voor- en nadelen. Daar komen we nog op terug. Voor nu is ervoor 
gekozen om de lezer met u aan te spreken. De kerkenraad ging akkoord met een verzoek van 
Fred Toetenel voor een vervolgstage. Engele Wijnsma en Marc van de Giessen kijken samen naar 
de meest optimale begeleiding, zodat Fred zijn opleiding kan afronden. Hierna werd het overzicht 
‘Ambtsdragers 2024’ en ‘Vergaderdata 2024’ besproken, zodat daarin de puntjes op de i gezet 
kunnen worden. Vanuit de Stichting Ruïnekerk is de nieuwe website het belangrijkste nieuws.  
De vergadering werd afgesloten door het gezamenlijk uitspreken van het Onze Vader en  
daarna gesloten. • 
Wim Wiersema, scriba

Als vanzelf besloot ik daarna allemaal mensen 
te vragen mijn gedicht in hun eigen taal ook 
op die rol te schrijven. Ze lazen het voor en ik 
maakte er een video van om de klanken vast 
te leggen en later terug te kunnen horen. En zo 
werd mijn gedicht langzaam een project. Zo 
was het niet bedoeld, maar dat werd het wel. 
Toen de rol bijna vol was in 2023, ontstond bij 
mij de wens om tot een afronding te komen. 
Maar hoe? Iemand vertelde mij dat dominee 
Engele Wijnsma altijd open stond voor allerlei 
ideeën. Ik heb hem gebeld en binnen de kortste 

tijd was er een plan. Mijn project zou de basis 
worden voor Kerst in de Ruïnekerk en het Vre-
deskerkje. Cor Dekker, regisseur en technicus 
in de Ruïnekerk heeft alle materiaal prachtig 
bijeengebracht in een video. Een compilatie 
van de film werd gebruikt in de Kerstviering.  
Ik ben nog steeds onder de indruk van hoe mooi 
Cor dat heeft gedaan. Ook was ik dankbaar en 
blij verrast met de manier waarop de predikant 
mijn gedicht en het verhaal van Aylan een plek 
gaf in de viering. Engele vertolkte precies het 
onvermogen dat we voelen bij het zien van een 

gestorven kind. Het is achteraf nog steeds ont-
roerend hoe mijn spontaan geboren plan een 
plek kreeg met Kerst. Ik had mijn zus en twee 
Oekraïense leerlingen mee naar de kerk. Ook 
zij waren onder de indruk van de viering en de 
manier waarop Cor en Engele alles vorm had-
den gegeven. Ik wil iedereen in en rond de  
Ruïnekerk dan ook bedanken voor de aandacht 
en de ruimte die mij is geboden.” •  
 
 
Anna Buijsman (Bergen NH) 
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NIEUWS VAN DE WERKGROEP ZWO 
Namens de bewoners van Cozia en Costuleni bedanken we jullie voor de collecte in de ZWO-kerk-
dienst van 29 oktober. We hebben van de collecteopbrengst en andere speciale acties 90 voed-
selpakketten kunnen kopen voor mensen in Cozia. Daarnaast hebben we 30 pakketten gekocht 
voor bewoners van Costuleni. Deze zijn aangevuld tot 90 pakketten door de Stichting Alexander 
helpt Roemenië. We werken in Costuleni samen met Suzanne Vonk van deze Rotterdamse stichting. 
Suzanne informeert ons over de actuele situatie en vertelt ons waarmee we de bewoners ter 
plaatse kunnen helpen. Naast de voedselactie hebben we een elektrische step aan de sociaal 
verpleegkundige van Cozia en Costuleni kunnen geven. Zij bezoekt al haar mensen lopend en die 
wonen in een zeer uitgestrekt gebied. Met de elektrische step kan ze op één dag een groter aantal 
mensen bezoeken. We horen ook dat in Cozia de jeugd betrokken wordt bij het uitdelen van de 
voedselpakketten. Hierdoor gaan ze zich verantwoordelijk voelen voor de eenzame ouderen. 
Een ontwikkeling waar we blij van worden. Ook de dominee in Verveghiu heeft kerstpakketten 
verzorgd voor de armste mensen in zijn gemeente. Hiervoor hebben we hem een financiële donatie 
gedaan. We hopen ook in 2024 op jullie financiële steun te mogen rekenen! 
Namens de ZWO-werkgroep, Lex Pannekoek •

WIL JE IEMAND SPREKEN? 
Wil je een keer in gesprek met ds. Engele Wijnsma? 
Spreek je liever iemand anders? Neem dan contact op 
met pastor Marc van de Giessen of met een van de leden 
van ons bezoekteam: 
Henriëtte Doeve                  06-20236832 
Nienke Hermanides         072-5898277 
Loes Hoogcarspel               072-5812743 
Jim Neidig                                  072-5895027 
Cobie Pannekoek                072-5818186 
Christien Roorda                  072-5897753  
bezoekteam@kerkinbergen.nl

KERKTAXI 
Wil je opgehaald worden om naar de kerk-
dienst te gaan? Bel dan met de chauffeur van 
de betreffende zondag. 
Graag op zaterdag tussen 18.00 en 19.00 uur. 
Voor verdere informatie: 
 Ada Bergsma, 072-5895303.

 
14 jan      Ton v.d. Dijssel                  072-5111270 
21 jan      Dirk Roorda                         072-5897753 
28 jan      Cor de Ruiter                      072-5899374 
4 feb         Ebelien Waanders        072-5899457 
11 feb      Ton v.d. Dijssel                  072-5111270 
18 feb      Jan Scholten                       06-20976612 
25 feb      Cor de Ruiter                      072-5899374 
3 mrt        Ebelien Waanders        072-5899457 
 

NIEUW LICHT VALENTIJNS-EDITIE 
Woensdag 14 februari willen we een special organiseren waarbij we verschillende generaties aan 
het woord laten over de liefde. Hiervoor zijn we op zoek naar drie stellen. Twee jongeren die hu-
welijksplannen hebben of recent getrouwd zijn, twee ouders van een jong gezin en twee mensen 
die inmiddels met pensioen zijn. Wat zijn hun verwachting en bespiegelingen over het hebben van 
een liefdesrelatie? Lijkt je dit leuk? Meld je dan via ernavanspaandonk@gmail.com. De avond 
begint om 20.15 uur en staat onder leiding van onze predikant. De bijeenkomst wordt LIVE uitge-
zonden via de lokale omroep RTV80 en is ook LIVE of LATER te volgen via de Kerkomroep en ons 
YouTube-kanaal. www.youtube.com/watch?v=vDjyX87SAmU •

Zondagse bloemengroet: 
Sonja Hartwich, 072-5812360 
j.a.g.hartwich@kpnplanet.nl 
 
Autorijdienst: 
Ada Bergsma, 072-5895303 
 
Maaltijd in de kerk: 
Ada Bergsma, 072-5895303 
maaltijd@kerkinbergen.nl 
 
Activiteitenprogramma: 
Pieter de Bruijne: 06-50672991 
activiteiten@kerkinbergen.nl 
 
ZWO (Zending-Werelddiaconaat-Ontwikkelingshulp): 
Lex Pannekoek, 072-5818186 
zwo@kerkinbergen.nl 
 
Kleding ophalen: 
Lex Pannekoek, 072-5818186 
Dirk Roorda, 072-5897753  
 
Kerkbrief XL en website: 
Anita van Prooijen, 06-16204594 
website@kerkinbergen.nl 
 
Studio Ruïnekerk: 
Cor Dekker, 06-54216449 
 
Vertrouwenspersoon: 
Brigitta Oudega 
vertrouwenspersoon@kerkinbergen.nl

CONTACTPERSONEN  
Ook te vinden op kerkinbergen.nl, onder ‘Contact’ 
e-mail algemeen: info@kerkinbergen.nl 
 
Predikant: 
ds. Engele Wijnsma, 072-8889258 / 06-28737837 
dedominee@kerkinbergen.nl 
pastorie: Kerkedijk 52, 1862 BG Bergen 
 
Pastoraat: 
Marc van de Giessen, 06-34995089 
pastor@kerkinbergen.nl 
 
Ruïnekerk: 
Raadhuisstraat 1, 1861 KS Bergen / 072-5898383 
•   koster: Susanne Ooms, 06-27561116  
     koster@kerkinbergen.nl 
•   organist: Frank van Wijk, 072-5818738  
     organist@kerkinbergen.nl 
 
Postadres: 
Protestantse Gemeente Bergen, 
Kerkedijk 52A, 1862 BG Bergen 
 
Kerkenraad: 
•   voorzitter: Herma Kan, 06-18562856 
     voorzitter@kerkinbergen.nl 
•   scriba: Wim Wiersema, 072-5817551 /  
     scriba@kerkinbergen.nl 
 
Diaconie: 
•   voorzitter: Henriëtte Doeve-Mensink, 06-20236832 
•   penningmeester: Cor de Ruiter, 072-5899374 
diaconie@kerkinbergen.nl 
Goede doelen: NL04 RABO 0358 5154 75  
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen

 
Kerkrentmeesters / Financiën: 
penningmeester/administratie uitgaven: 
Mariska de Kraker,  06-14184819 
kerkrentmeesters@kerkinbergen.nl 
 
Kerkbalans/donaties: 
IBAN: NL19 INGB 0000 2308 29 
t.n.v. Protestantse Gemeente Bergen 
 
Ledenadministratie: 
Christien Roorda, 072-5897753 
ledenadministratie@kerkinbergen.nl 
 
Coördinator bezoekteam: 
Jim Neidig, 072-5895027 
bezoekteam@kerkinbergen.nl 
 
Zanggroep Ruïnekerk Bergen: 
Huub van den Beld, 072-5316171 
zanggroep@kerkinbergen.nl 
 
Kinderkerk: 
Alberta Eppinga, 072-5817551   
kinderen@kerkinbergen.nl 
 
Relatiebeheer gastpredikanten: 
Erna van Spaandonk, 06-23106643 
gastpredikant@kerkinbergen.nl 
 
Werkgroep eredienst: 
Giselle Ecury, 06-53729118 
eredienst@kerkinbergen.nl 
 

Uitdelen voedselpakket priester en jeugd.


