
OMGAAN MET OORLOG IN HET HEILIGE LAND  
Recent hebben we in de viering terecht – denk ik – aandacht besteed aan de strijd in Israël en  
Palestina. De aanslag van Hamas op zoveel onschuldige burgers kon niet onbesproken blijven. 
En dat geldt ook voor het daarop volgende geweld van Israël in Gaza. 
A) Hoe ga je daar als geïnteresseerde, maar niet als rechtstreeks betrokkene mee om?  
B) En hoe doe je dat als kerk? Laat ik met het laatste beginnen.  
 
Als kerkgemeente binnen de PKN, zijn wij gehouden aan de kerkorde, waarin opgenomen is dat 
elke plaatselijke kerk geroepen is om de onopgeefbare band met Israël gestalte te geven.  
Wij doen dat o.a. door het vieren van de jaarlijkse Israëlzondag op de eerste zondag van oktober. 
Daarbij is het wel belangrijk om te bedenken, dat er verschil is tussen het eeuwenoude volk Israël 
en de huidige staat Israël. Onze onopgeefbare verbondenheid strekt zich uit tot het Joodse volk, 
maar niet per se tot de staat Israël. Die verbondenheid sluit ook niet uit dat we afstand kunnen 
nemen van een willekeurige Joodse misdadiger of een onrechtvaardig besluit van de regering  
in Jeruzalem.  
 
In veel Arabische landen wonen al 2000 jaar Christenen. Sinds de opkomst van de Islam in de  
7e eeuw is die groep steeds kleiner geworden. Ze werden uiteindelijk Moslim of seculier of ze 
werden vervolgd en ontvluchtten vaak de Arabische wereld. Een klein deel woont er nog steeds 

en heeft nauwe banden met de kerken in het Westen. Deze twee zaken maken 
dat we als kerk altijd balanceren. Niet alleen de Joden, maar ook 

de Christelijke Arabieren (Palestijnen) lijden onder een regime 
als het fundamentalistische Hamas. Als kerk kunnen we eigenlijk 

maar één ding doen: pleiten voor vrijheid en gerechtigheid.  
Joden moeten zich vrij kunnen voelen in hun land, maar dat is 
nou net het zere punt. De Palestijnen hebben feitelijk geen 
eigen land meer en wonen als het ware in getto’s die  

afhankelijk zijn van Israël. Zij zijn niet vrij. Dat leidt tot armoede en onvrede, wat 
vervolgens weer een voedingsbodem is voor fundamentalisme en terreur. Tegelijkertijd zijn 

zowel de Joden als de Palestijnen getraumatiseerd en kan elke woord wat je zegt, verkeerd 
begrepen worden. Als kerk hebben we ons daarom beperkt tot het ophangen van de Vredesvlag. 

1 K E R K B R I E F  X L  R U Ï N E K E R K  B E R G E N  O K T  /  N O V  2 0 2 3

kerkbrief

OKTOBER / NOVEMBER  2023
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22 okt         10.00 uur          pastor Marc van de Giessen  

                         muziek:             Helen Botman &  Peter van Vleuten  

29 okt         10.00 uur          ds. Engele Wijnsma 

5 nov            10.00 uur          ds. Engele Wijnsma  

                         muziek:             Marianne Selleger 

12 nov        10.00 uur          Fred Toetenel 

19 nov        10.00 uur          ds. Engele Wijnsma  

                         muziek:               Elina Stam & Valentin Ocheda 

26 nov        10.00 uur          ds. Engele Wijnsma  

                                                             Gedachtenisdienst 

                         muziek:             Zanggroep Ruïnekerk  

                                                             o.l.v. Maria Delver 

VIERINGEN IN DE 
RUÏNEKERK

 Dankzij Studio Ruïnekerk zijn onze vieringen altijd 
LIVE of LATER te volgen via 

www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484.  
Meestal zijn ze ook in heel Noord-Holland LIVE  

te zien via de lokale tv-zender RTV80 
(op jouw tv via Ziggokanaal 44 en KPN-kanaal 1493). 

WE STAAN OP DE DREMPEL VAN DE HERFST! 
Voor de kerk een overgangsperiode richting Advent. In deze kerkbrief onder meer een aankondiging  

van de volgende ‘Nieuw licht’ die daar mooi op aansluit.  En een koffieconcert! 

GEDRUKT OP CO2 NEUTRAAL PAPIER

Lees verder  ➤
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COLLECTES TIJDENS DE VIERINGEN 
Voor al onze wekelijkse goede doelen kun je online doneren via NL04RABO 0358515475 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Bergen. Natuurlijk is elk bedrag meer dan welkom!  
 
 
 

 
COLLECTEDOELEN VAN DE DIACONIE 
22 okt            KiA – Indonesië: sterke vrouwen in de kerk 
29 okt            Werkgroep ZWO 
5 nov              KiA – Colombia: opleiden sociaal bewogen predikanten 
12 nov           KiA – Libanon: kansen voor jongeren achterstandswijken 
19 nov           Kerken Solidair – Arme kant van Bergen 
26 nov           Pastoraat – Met het oog op het einde 
KiA = Kerk in Actie, de warm(st)e hand van de Protestantse Kerk Nederland: 
kerkinactie.protestantsekerk.nl 
 

 
COLLECTEOPBRENGSTEN  
                                                                                                                                                                                 Diaconie           Past. & eredienst     
3 sep               KiA – Werelddiaconaat: Israël - mensenrechten                                €80                              €84 
10 sep            Sponsoring fietstocht AMREF Flying Doctors                                     €900                          €252 
17 sep            KiA – Werelddiaconaat: Myanmar - landbouw                                 €205                          €165 
24 sep            Zanggroep Ruïnekerk                                                                                                €273                          €360 
1 okt                PKN – Kerk en Israël                                                                                                         €47                              €44 
8 okt                PKN – Missionair werk: pioniersplekken NL                                        €107                              €76 

Wil je meedoen met de 

collecte? Scan de QR-code

CULTUUR IN DE RUÏNEKERK  
Kijk bij ontvangst van deze Kerkbrief XL meteen 
in de agenda van ruinekerk.nl! Want tijdens de 
Kunst10daagse – van 20 tot 29 oktober – staan 
er prachtige optredens in de kerk gepland.  
Van singer-songwriters Tim Knol en Yori Swart, 
Carel Kraayenhof met Maria Petkova en slag-
werker Han Bennink met pianist/organist Guus 
Janssen. Plus een literaire avond met Adriaan 
van Dis. 
In november valt er trouwens ook genoeg te 
genieten! Wat te denken van de Stichting Bach-
cantate, met het middagconcert ‘Bach ontmoet 
De Fesch’ op 5 november, en pianist Ronald 
Brautigam op 19 november. Het bruist weer in 
de Ruïnekerk! •

KOFFIECONCERT: VAN BACH TOT BREL 
(vrij entree)  

Graag bieden we iedereen op woensdag 22 november een 
mooie muzikale ochtend aan om samen te genieten en elkaar 

te ontmoeten. Als kerk hebben we Marianne Selleger (zang) en 
Wouter Harbers (piano) weten te contracteren. Deze twee musici vor-

men sinds kort een duo en zijn bezig met een tournee waarmee ze volle 
zalen trekken. Bij een koffieconcert hoort natuurlijk koffie: die staat 
vanaf 10.30 uur klaar. Klokslag 11.00 uur start de tijdmachine die ons 
meeneemt op een muzikale reis door de afgelopen drie eeuwen.  
Marianne en Wouter beginnen bij Bach en via 10 componisten eindigen 
ze bij Jacques Brel. Daarna kan iedereen nog even napraten in het heden. 
•

Foto Ruïnekerk: Werner Kirsch

DRAAG BIJ AAN ONZE KERKMEDIA! 
De kerkmedia zijn niet meer uit onze kerk weg te denken. Met 
elke week een uitzending die overal ter wereld gevolgd kan wor-
den en zelfs op een later tijdstip nog een keer (terug)gekeken 
kan worden. De wekelijkse kerkbrief, de Kerkbrief XL en natuurlijk 
onze website www.kerkinbergen.nl. Al deze media zorgen ervoor 
dat wij verbonden blijven met elkaar, ook als je niet in staat bent 
elke week naar de kerk te komen. Om dit op een professionele 
wijze te kunnen blijven doen zijn wij afhankelijk van onze immer 
enthousiaste vrijwilligers. Echter brengen de kerkmedia ook di-
verse kosten met zich mee zoals onderhoud, kopieerkosten en 
een zeer goede dataverbinding. Om dit te kunnen blijven bekos-
tigen, vragen wij een bijdrage van €25 (meer of minder mag na-
tuurlijk ook). Krijg je de Kerkbrief XL op papier in de bus, dan re-
kenen we €10 extra aan bezorgkosten. 
Je kunt je gift overmaken op rekening NL19INGB0000230829 van 
de Protestantse Gemeente Bergen o.v.v. Kerkmedia. Alvast van 
harte bedankt voor jullie gift!! • 
 
Mariska de Kraker, penningmeester
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We blijven weg van nationale vlaggen. Ook zul-
len we in de komende tijd via bijvoorbeeld  
collecten weer vredesprojecten steunen die 
bijdragen aan wederzijds begrip.  
 
Dan rest mij nog A) Hoe ga je daar als geïnte-
resseerde, maar niet als rechtstreeks betrok-
kene mee om? Eigenlijk denk ik dat er eigenlijk 
geen verschil is met hoe wij daar als kerk nu 
mee omgaan.  
 Maar als je daar anders over denkt, hoop ik dat 
je me dat uit wilt leggen in een mail. Je post is 
welkom via dedominee@kerkinbergen.nl. • 
 
Ds. Engele Wijnsma  

DIT KWAM AAN DE ORDE… 
… in de kerkenraadsvergadering 
  van 19 september. 
 
Na de (vergader-)zomerstop was dit de eerste vergadering van de kerkenraad. Onze waarnemend 
voorzitter Henriëtte Doeve opende, en heette in het bijzonder Loes Hoogcarspel en Jim Neidig 
welkom. Zij waren als coördinatieteam van het bezoekwerk uitgenodigd. Hierna deed Wim Wier-
sema het openingswoord door het lezen van het gedicht ‘Wuivend en zingend in de zon’ van  
Jeannette van Osselen. Passend bij de nieuwe start (bron: Raad van Kerken, startweekend). Het 
overleg met het bezoekteam stond al langer op de planning, fijn dat het nu heeft kunnen plaats-
vinden. Het bezoekteam legt de bezoeken namens de kerkenraad af. Een vast aanspreekpunt 
vanuit de kerkenraad werd daarbij gemist. Al maakt momenteel Henriëtte ook deel uit van het 
bezoekteam en zijn er natuurlijk ook de contacten met Marc en Engele. Het aanstellen van zo’n 
contact staat binnenkort op de agenda. Ook heeft het uitnodigen van het bezoekteam een plaats 
gekregen op de actielijst, zodat dit overleg elk jaar zal plaatsvinden. Er zal actie worden onder-
nomen om het ‘dubbel geven’ van bloemen of een attentie aan een gemeentelid bij een bepaalde 
gelegenheid te voorkomen. Daartoe zal de lijst van het bezoekteam met bijvoorbeeld jubilea en 
verjaardagen gecheckt worden bij de keuze van de wekelijkse attentie vanuit de dienst. Niet 
omdat dit ‘dubbel geven’ veel voorkomt, maar om te voorkomen dat het bezoekteam als een 
soort mosterd-na-de-maaltijd-gevoel bij iemand voor de deur staat. Hierna werden de notulen 
van de vorige vergadering doorgenomen en daarna vastgesteld en akkoord verklaard. Bij de 
stukken en actielijst werd kort teruggekeken naar de Roadshow in Heiloo van de classis van de 
Ring Alkmaar waar Herma en Wim geweest zijn. Thema was (bestuurlijke) samenwerking met 
buurgemeenten, een advies waar we de komende tijd ter oriëntering naar gaan kijken. Het idee 
hierachter is dat er bij een samenwerking minder vrijwilligers/kerkenraadsleden nodig zijn. 
Hierna is het idee onderzocht om te kijken of we via Team Vrijwillig een vacature zouden kunnen 
plaatsen om bepaalde werkzaamheden te laten doen. Er is besloten daar op dit moment geen 
gebruik van te maken. Afweging was dat je dan verhoudingsgewijs te veel moet aansturen ten 
opzichte van de beoogde tijdwinst. Hierna kwamen we terug op een punt uit de vorige vergadering: 
Groene Kerk en Extinction Rebellion. Moeten we hier een podium aan geven of niet. Besloten is 
dat dit niet in de kerk tijdens een dienst zou moeten, maar dat dit bijvoorbeeld wel tijdens een 
avond van ‘Nieuw Licht’ (zie verder) zou kunnen. Hierna was er een evaluatie van het Startweekend. 
Het was gezellig en super georganiseerd, er waren veel positieve reacties. De sfeer was goed. 
Voor dit weekeinde is een draaiboek gemaakt, waaraan ook eventuele aandachtspunten zijn 
toegevoegd. Bijvoorbeeld het besloten karakter op de zaterdag tijdens de markt. We willen 
immers een open kerk zijn… Of: toch werken met aanmelding ja of nee. Het nieuwe winterpro-
gramma heet ‘Nieuw licht’. Er is geen vast format, zo kan het een lezing zijn. Het gaat om zinnige 
avond op een doordeweekse dag. Op dit moment zijn er twee gepland, thema’s van die avonden 
zijn gerelateerd aan zingeving, verbinding en maatschappelijke ontwikkeling (zie ook de Kerkbrief 
en vorige Kerkbrief XL). De opzet is een uur lang een gesprek, daarna pauze en napraten. Doel is 
dan ook om dat uur uit te zenden op RTV80. Tevens zal Flessenpost hieraan aandacht besteden. 
 
De vergadering werd afgesloten door het gezamenlijk uitspreken van het Onze Vader  
en daarna gesloten. • 
 
Wim Wiersema, scriba

‘NIEUW LICHT’ MET BEN TOMESEN 

Een nieuw initiatief vanuit de Ruïnekerk be-
staat uit het maandelijks organiseren van een 
zinnige woensdagavond. Te denken valt aan 
lezingen, interviews of discussies. Het is bedoe-
ling om een Nieuw Licht te werpen op ontwik-
kelingen in onze cultuur en op maatschappe-
lijke ontwikkelingen. De veelgevraagde 
Bergense keynote-speaker Ben Tomesen vindt 
het een eer om een thuiswedstrijd te spelen in 
de Ruïnekerk. Hij zal een betoog houden van 
20 minuten met als titel: ‘Veranderen: een reis 
of eindbestemming?' Aansluitend wordt hij 
geïnterviewd door Engele Wijnsma, waarbij 
ook de zaal mee kan praten. Het zal in elk geval 
gaan over vragen op het snijvlak van politiek, 
maatschappij en individu. Tegelijkertijd is het 
interessant voor onze visie op de Ruïnekerk en 
onze kerkelijke gemeente.  
De bijeenkomst is op woensdag 8 november en 
start om 20.00 uur.  • 
 
Erna van Spaandonk, 06-23106643

Vervolg voorzijde
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NIEUWS VAN DE WERKGROEP ZWO 
Op zondag 29 oktober wordt een ZWO-dienst 
gehouden worden, waarin wij jullie aandacht 
vragen voor een nieuw initiatief. Omdat de 
voedselactie voor Roemenië dit jaar niet door-
gaat, maar hulp aan de allerarmsten daar nog 
steeds hard nodig is, willen wij jullie vragen 
een voedselpakket te sponseren. Dit wordt dan 
verzorgd worden door de mensen ter plaatse 
in Roemenië. Verdere informatie hierover 
volgt!  De kledinginzameling gaat nog altijd 
door. Eind augustus is er een transport van 7m3 
kleding naar Roemenië gegaan. Dus mensen, 
wij willen nog heel graag jullie afgedankte, 
doch goede en schone kleding ontvangen. Dit 
kan ingeleverd worden bij Lex Pannekoek, Van 
Borselenlaan 20 in Bergen. Of bel Lex op 072-
5818186 dan wordt het bij je thuis opgehaald.• 
 
Namens de ZWO, Ineke Cramer

DUURZAME BUCKETLIST GROENE KERK 
Deze keer het vervolg van de duurzame bucketlist. We zitten nu 
bij energie en klimaat.  
Heb je nog naar de lijst gekeken of er mee gewerkt? Ik hoop het, 
want het is en blijft heel belangrijk voor nu en in de toekomst. Heb 
je thuis weleens gekeken naar het verbruik van energieapparaten, 

en het energielabel dat ze hebben? 
Je staat verbaasd hoeveel energie iets gebruikt en hoe je dit eenvoudig kunt mini-
seren door bijvoorbeeld led-lampen. Met een simpele aanpassing maak je je huis al 
energieneutraler en heb je meer +++ punten. Succes!  • 
Hartelijke groet, Henriëtte Doeve
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Zondagse bloemengroet: 
Sonja Hartwich, 072-5812360 
j.a.g.hartwich@kpnplanet.nl 
 
Autorijdienst: 
Ada Bergsma, 072-5895303 
 
Maaltijd in de kerk: 
Ada Bergsma, 072-5895303 
maaltijd@kerkinbergen.nl 
 
Activiteitenprogramma: 
Pieter de Bruijne: 06-50672991 
activiteiten@kerkinbergen.nl 
 
ZWO (Zending-Werelddiaconaat-Ontwikkelingshulp): 
Lex Pannekoek, 072-5818186 
zwo@kerkinbergen.nl 
 
Kleding ophalen: 
Lex Pannekoek, 072-5818186 
Dirk Roorda, 072-5897753  
 
Kerkbrief XL en website: 
Anita van Prooijen, 06-16204594 
website@kerkinbergen.nl 
 
Studio Ruïnekerk: 
Cor Dekker, 06-54216449 
 
Vertrouwenspersoon: 
Brigitta Oudega 
vertrouwenspersoon@kerkinbergen.nl

CONTACTPERSONEN  
Ook te vinden op kerkinbergen.nl, onder ‘Contact’ 
e-mail algemeen: info@kerkinbergen.nl 
 
Predikant: 
ds. Engele Wijnsma, 072-8889258 / 06-28737837 
dedominee@kerkinbergen.nl 
pastorie: Kerkedijk 52, 1862 BG Bergen 
 
Pastoraat: 
Marc van de Giessen, 06-34995089 
pastor@kerkinbergen.nl 
 
Ruïnekerk: 
Raadhuisstraat 1, 1861 KS Bergen / 072-5898383 
•   koster: Susanne Ooms, 06-27561116  
     koster@kerkinbergen.nl 
•   organist: Frank van Wijk, 072-5818738  
     organist@kerkinbergen.nl 
 
Postadres: 
Protestantse Gemeente Bergen, 
Kerkedijk 52A, 1862 BG Bergen 
 
Kerkenraad: 
•   voorzitter: Herma Kan, 06-18562856 
     voorzitter@kerkinbergen.nl 
•   scriba: Wim Wiersema, 072-5817551 /  
     scriba@kerkinbergen.nl 
 
Diaconie: 
•   voorzitter: Henriëtte Doeve-Mensink, 06-20236832 
•   penningmeester: Cor de Ruiter, 072-5899374 
diaconie@kerkinbergen.nl 
Goede doelen: NL04 RABO 0358 5154 75  
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen

 
Kerkrentmeesters / Financiën: 
penningmeester/administratie uitgaven: 
Mariska de Kraker,  06-14184819 
kerkrentmeesters@kerkinbergen.nl 
 
Administratie inkomsten: 
Gre Boorsma, 072-5615725 
 
Kerkbalans/donaties: 
IBAN: NL19 INGB 0000 2308 29 
t.n.v. Protestantse Gemeente Bergen 
 
Ledenadministratie: 
Christien Roorda, 072-5897753 
ledenadministratie@kerkinbergen.nl 
 
Coördinator bezoekteam: 
Jim Neidig, 072-5895027 
bezoekteam@kerkinbergen.nl 
 
Zanggroep Ruïnekerk Bergen: 
Huub van den Beld, 072-5316171 
zanggroep@kerkinbergen.nl 
 
Kinderkerk: 
Alberta Eppinga, 072-5817551   
kinderen@kerkinbergen.nl 
 
Relatiebeheer gastpredikanten: 
Erna van Spaandonk, 06-23106643 
gastpredikant@kerkinbergen.nl 
 
Werkgroep eredienst: 
Giselle Ecury, 06-53729118 
eredienst@kerkinbergen.nl 

WIL JE IEMAND SPREKEN? 
Wil je een keer in gesprek met ds. Engele Wijnsma, bel 
dan 06-28737837. Spreek je liever iemand anders? 
Neem dan contact op met pastor Marc van de Giessen 
(06-34995089) en pastor@kerkinbergen.nl) of met een 
van de leden van ons bezoekteam: 
Nienke Hermanides         072-5898277 
Loes Hoogcarspel               072-5812743 
Jim Neidig                                  072-5895027 
Cobie Pannekoek                072-5818186 
Christien Roorda                  072-5897753  
bezoekteam@kerkinbergen.nl

KERKTAXI 
Wil je opgehaald worden om naar de kerk-
dienst te gaan? Bel dan met de chauffeur van 
de betreffende zondag. 
Graag op zaterdag tussen 18.00 en 19.00 uur. 
Voor verdere informatie: 
 Ada Bergsma, 072-5895303.

 
22 okt      Ebelien Waanders        072-5899457 
29 okt      Jan Scholten                       06-20976612 
5 nov        Wim Wiersema                06-36408890 
12 nov     Cor de Ruiter                      072-5899374 
19 nov     Jan Scholten                       06-20976612 
26 nov     Dirk Roorda                         072-5897753


