
GELUK BIJ BOEDDHA EN BIJ JEZUS 
We hebben op 3 september onze prekenserie over de 8 Zaligsprekingen afgerond. Meermalen 
heb ik verteld dat deze rijmen op het achtvoudige pad van de Boeddha. Dat pad bestaat uit: het 
juiste inzicht, het juiste besluit, het juiste spreken, het juiste handelen, de juiste levenswijze, het 
juiste streven, de juiste aandacht, de juiste kalme concentratie. Het levensdoel van de Boeddha 
was los te komen van de eigen aardse verlangens. Wie dit achtvoudige pad bewandelt, vindt het 
geluk van de verlichting. Je overstijgt deze wereld en bereikt volmaaktheid. Ik vind dat hierin 
grote wijsheid schuilt. Boeddha hoedt ons voor het idee dat geluk te koop is of bereikt wordt door 
consumptie en vermaak. Binnen het boeddhisme wordt Jezus vaak gezien als de grootse boeddhist 
ooit. Dat is een mooi compliment. Toch zie ik ook wat anders. 
  
Jezus was een Jood. Zijn startpunt is: ‘Deze wereld is goed. Immers G’D zag dat het goed was’. 
Jezus wilde deze wereld dan ook niet overstijgen, maar zich juist met het aardse verbinden.  
Menselijke relaties en humaniteit stonden bij hem voorop. Geluk ligt voor Jezus in een harmonieus 
en duurzaam leven met de natuur en de mensen om je heen. De christelijke filosoof Boëtius  
(± 500) vatte het christelijke ideaalbeeld van geluk al als volgt samen: ‘Geluk is een volmaakte 
toestand waarin je gehele bagage met elkaar in evenwicht is. Je bent gelukkig wanneer je diepste 
begeerten en verlangens tot rust zijn gekomen.’  Anders gezegd: Geluk is harmonie met jezelf, 
vrede in je ziel, rust in je gemoed, vreugde in je hart en een welbehagen in je lijf. Alles in relatie 
met de wereld om je heen.  
 
Naast de overeenkomsten tussen Boeddha en Jezus is er dus ook een belangrijk verschil. Boeddha 
mikt op loskomen van het aardse. Jezus mikt op een harmonieuze verbinding met de wereld, op 
zo’n manier dat alle mensen ruimte hebben voor een leven waarin van alles valt te genieten. 
Veel van de 8 stappen bij Boeddha en Jezus komen met elkaar overeen. Het verschil zit in het 
doel. Veel van wat Jezus voor ogen had zie ik terug in de kerk. Ik hoop dat jullie dat ook zo ervaren. 
Misschien een mooi idee om in ons nieuwe kerkseizoen samen opnieuw bewust te worden van de 
schoonheid van kerk-zijn: een harmonieuze verbinding met ons ware IK, met elkaar en met  
de wereld. 
 
Ds. Engele Wijnsma  
(Met dank aan het boek ‘Gelukkig leven’ van Anselm Grün)  
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R U Ï N E K E R K  B E R G E N

10 sep         10.00 uur          ds. Stefan Dijkhuizen (Bergen) 

                                                             muziek: Kirsten Rijnten (hobo) en 

                                                             Muriël Heijens (fluit), 

                                                             Julie Huibregtsen (zang) 

17 sep         10.00 uur          Startzondag  

                                                             ds. Engele Wijnsma 

                                                             muziek: Zanggroep Ruïnekerk 

                                                             Bergen o.l.v. Maria Delver 

24 sep         10.00 uur          ds. Engele Wijnsma 

                                                             muziek:  Bodhi Geerlings &  

                                                             Titus Kraakman 

1 okt             10.00 uur          ds. Engele Wijnsma 

8 okt             10.00 uur          ds. Engele Wijnsma 

                                                             muziek: Zanggroep Ruïnekerk 

                                                             Bergen o.l.v. Maria Delver 

15 okt         10.00 uur          ds. Engele Wijnsma 

22 okt         10.00 uur          pastor Marc van de Giessen  

VIERINGEN IN DE 
RUÏNEKERK

 Dankzij Studio Ruïnekerk zijn onze vieringen altijd 
LIVE of LATER te volgen via 

www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484.  
Meestal zijn ze ook in heel Noord-Holland LIVE  

te zien via de lokale tv-zender RTV80 
(op jouw tv via Ziggokanaal 44 en KPN-kanaal 1493). 

EEN NIEUW KERKSEIZOEN! 
Startweekend, een nieuw initiatief van de Werkgroep ZWO,  

een jubileum, Nieuw Licht en de aanloop naar 450 jaar geruïneerde kerk. Het wordt weer een mooi kerkseizoen!

GEDRUKT OP CO2 NEUTRAAL PAPIER
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COLLECTES TIJDENS DE VIERINGEN 
Voor al onze wekelijkse goede doelen kun je online doneren via NL04RABO 0358515475 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Bergen. Natuurlijk is elk bedrag meer dan welkom!  
 
 
 

 
COLLECTEDOELEN VAN DE DIACONIE 
10 sep            Fietsende dokters voor Amref Flying Doctors 
17 sep            KiA – Myanmar: jonge mensen verbeteren landbouwproducten 
24 sep            Zanggroep Ruïnekerk 
1 okt               PKN – Kerk en Israël: onopgeefbaar verbonden 
8 okt               PKN – Missionair werk: pioniersplek brengt kerk  
                            naar de mensen toe 
15 okt            Bloemengroet op zondag 
22 okt            KiA – Indonesië: sterke vrouwen in de kerk 
 
KiA = Kerk in Actie, de warm(st)e hand van de Protestantse Kerk Nederland: 
kerkinactie.protestantsekerk.nl 
 

 
COLLECTEOPBRENGSTEN  
                                                                                                                                                                                 Diaconie           Past. & eredienst     
2 jul                 KiA – Werelddiaconaat: Indonesië                                                               €197                          €181 
9 jul                 Kerken Solidair – Arme kant van Bergen                                                €122                              €65 
16 jul              Voedselbank Alkmaar en omgeving                                                           €206                          €139 
23 jul              Kledingbank Egmond a/d Hoef                                                                        €458                          €230 
30 jul              Hospice Bregthoeve Schoorl – aanvullende zorg                          €300                          €121 
6 aug              Werkgroep ZWO                                                                                                               €413                          €223 
13 aug          KiA – Zending Ghana                                                                                                       €95                              €93 
20 aug           Kerken Solidair – Arme kant van Bergen                                                €227                          €156 
27 aug           Inloophuis De Zwaan Alkmaar                                                                         €175                          €134 

Wil je meedoen met de 

collecte? Scan de QR-code

CULTUUR IN DE RUÏNEKERK  
Er gebeurt weer heel wat cultureels in de  
Ruïnekerk de komende weken. Alle reden om 
de agenda op ruinekerk.nl eens heel goed te 
bekijken! We pakken er vier evenementen uit 
die ons na aan het hart liggen. Ruud Holstvoogd 
organiseert op 17 september weer een Radio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 zonder Beeld, ditmaal met als thema ‘Melan-
cholie’ – huilen en lachen tegelijk. Op vrijdag 
6 oktober (20.15 uur) brengen Britta Maria en 
Maurits Fondse het programma Vive la Chan-
son! Samen met Oleg Fateev spelen zij opzwe-
pende en ontroerende Franse chansons van o.a. 
Brel, Aznavour, Barbara, Reggiani, Gainsbourg, 
Piaf, Montand, Zaz en Pravi. Wij zijn fan! Bij het 
concert van Appassionata op zondagmiddag 
8 oktober is onze geliefde sopraanzangeres  
Sabine Kirsten betrokken. Uitgevoerd wordt 
het muziekstuk ‘The Wound in the Water’ van 
de Noorse componist Kim Andre Arnesen.  
En op 15 oktober tenslotte laat de Bergense 
Harmonie weer van zich horen, met het  
programma ‘In the Pictures’: jazz, Dutch rock 
en Zuid-Amerikaanse klanken. •

WE GAAN WEER MET ‘JEZUS AAN TAFEL’ 
Vorig jaar kwam dit boekje uit, waarin verschillende Bijbelse personages aan het woord komen 
over hun ervaringen met Jezus. Het zijn allemaal interpretaties van meerdere predikanten van 
de PKN, waaronder ik zelf. Inmiddels hebben we groepsgewijs een aantal hoofdstukken besproken. 
Dat leverde mooie gesprekken op over hoe we zelf aankijken tegen topics uit het Christendom. 
Donderdag 5 oktober gaan we verder met hoofdstuk 6 over Petrus. Je bent van harte welkom in 
de Ruïnekerk, om 10.30 uur. Het boekje is voor €10 te koop in de kerk en de boekhandel.   • 

Foto Ruïnekerk: Werner Kirsch

Gerrie de Jong en Ebelien Waanders 

Britta Maria & Maurits Fondse
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LUNCH OP STARTZATERDAG  
16 SEPTEMBER 
Iedereen is van harte uitgenodigd voor een 
heerlijke lunch op zaterdag 16 september tus-
sen 13.00-16.00 uur. Inloop is vanaf 12.30 uur. 
Neem wel je eigen bord en bestek mee. Natuur-
lijk is er weer een prijs voor het mooiste bord. 
Na afloop graag je eigen bord en schaal mee-
nemen om thuis af te wassen. Wij hopen dat er 
veel animo is om iets lekkers te maken. Via fie-
sta@kerkinbergen.nl kun je dat laten weten. 
Kosten: een vrijwillige bijdrage. De kubus staat 
klaar. Zondag 17 september serveren we een 
klein ontbijt voor de dienst. •               
Anky Knoops & Henriëtte Doeve

ZING MET ONS MEE! 
In november 2023 is het 40 jaar geleden dat de 
Zanggroep Ruïnekerk voor het eerst bij elkaar 
kwam, op initiatief van Gerda van Vliet en Mar-
loes Heil. Dat heuglijke feit willen we vieren 
met een zangfestijn op zondagmiddag 12 no-
vember, om 15.00 uur in de Ruïnekerk. Er wor-
den oude bekende en nieuwe liederen gezon-
gen. Hiervoor nodigen we uit: alle leden en 
oud-leden van de Zanggroep en alle gemeen-
teleden en kerkbrieflezers die graag zingen, 
het Berger Veerhuiskoor, alle predikanten die 
de Zanggroep hebben meegemaakt en onze 
organist Frank van Wijk. Het festijn duurt on-
geveer vijf kwartier en na afloop treffen we  
elkaar bij een hapje en  een drankje. Bij de  
uitgang is een schaalcollecte voor een bijdrage 
aan de onkosten. Hoe heerlijk zal het zijn te 
zingen met een koor van meer dan 65 mensen, 
onder leiding van Maria Delver! • 
De feestcommissie van de Zanggroep 

‘NIEUW LICHT’ OP WOENSDAG 
Komend seizoen willen we elke maand weer 
een zinnige doordeweekse avond plannen. Te 
denken valt aan lezingen, interviews of discus-
sies.  Erna van Spaandonk en Engele Wijnsma 
hebben daarvoor een aantal woensdagavon-
den gepland. Het is bedoeling om Nieuw Licht 
te werpen op ontwikkelingen in onze cultuur 
en op maatschappelijke ontwikkelingen.  
De eerste keer is woensdag 18 oktober.  
 
 ‘Nieuw Licht’ met Jan Willem Labree 
Hij is al jaren controleur van onze boekhou-
ding, maar daarnaast is Jan Willem 
ook actief bij verschillende organisaties. Hij 
stopt binnenkort met zijn bestuursfuncties bij 
het CDA en Museum Kranenburgh en is inmid-
dels begonnen met bestuurswerk bij Humani-
tas. Woensdag 18 oktober mag onze predikant 
hem interviewen. Zo zijn wij een maand voor 
de verkiezingen benieuwd naar zijn visie op de 
ontwikkelingen in de politiek. 

Maar ook naar de vraag wat hem drijft om als 
vrijwilliger maatschappelijk zo actief te zijn. 
Natuurlijk mogen ook anderen in een ontspan-
nen sfeer deelnemen aan het gesprek. Iedereen 
is welkom. We beginnen om 20.00 uur.  Hartelijk 
welkom!    •   
Erna van Spaandonk & Engele Wijnsma 

VREDESKERKJE KIJKT TERUG OP GESLAAGDE ZOMERVIERINGEN 
In tegenstelling tot veel reguliere kerken mag het-kerkje-voor-allen in Bergen aan Zee zich 
verheugen in een groeiende belangstelling. Zo’n tien jaar geleden schommelde het gemiddelde 
bezoekersaantal tussen de 30 en 40 mensen. In 2019 steeg dat naar 48. Na het coronajaar 
2020 lag het weer lager. In 2021: 34 en in 2022: 37.  
Deze zomer waren het er 45. Het bestuur van de MAD is daar zeer content mee. Bert Huibers 
(muziekmoderator) en ds. Engele Wijnsma (commissaris Geestelijk Leven binnen het bestuur) 
hadden een mooi en verassend kader geschapen voor 2023. In tien vieringen werden transities 
in onze samenleving bekeken vanuit de Tien Geboden. Zowel de muzikanten als de  
10 verschillende voorgangers hebben echt hun best gedaan. Alles viel en stond natuurlijk 
met de geweldige zorg door de gastvrouwen Gerrie Meijer, Monique Smeets, Evelyn de Jong 
en het management van Stella Schrijver. • 

Dick Sluis (penningmeester) en José Siebers (archivaris) 
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NIEUWS VAN DE WERKGROEP ZWO 
 
Voedselactie nieuwe stijl  
en kledingtransport 
Na uitvoerig overleg heeft onze werkgroep 
met pijn in het hart besloten om de voedsel-
actie voor onze Roemeense zustergemeenten 
dit najaar te laten vervallen. Er hadden zich 
in eerste instantie voldoende mensen aan-
gemeld om de organisatie van de actie te 
starten, zoals supermarkten benaderen,  
locatie zoeken voor het inpakken, een inde-
lingsschema maken en het transport afstem-
men. Maar na de voorjaarsvakantie melden 
meerdere mensen dat ze door omstandig– 
heden helaas toch niet kunnen helpen. Bo-
vendien hoorden we van onze vaste vervoer-
der dat het transport van oktober niet meer 
doorgaat. Dit was traditioneel ons voedsel-
transport. 
Inmiddels hebben we een ander plan op touw 
gezet: we laten voedselpakketten in Roeme-
nië zelf samenstellen voor inwoners van Co-
zia en Costuleni die het hard nodig hebben. 
Aan onze coördinatoren ter plaatse hebben 
we gevraagd een lijst te maken van mensen 
die in aanmerking komen voor zo’n voedsel-
pakket. De lijst van Cozia – meer dan honderd 
personen – hebben we inmiddels ontvangen. 
Om de inhoud van de pakketten goed te kun-

WIL JE IEMAND SPREKEN? 
Wil je een keer in gesprek met ds. Engele Wijnsma, bel 
dan 06-28737837. Spreek je liever iemand anders? 
Neem dan contact op met pastor Marc van de Giessen 
(06-34995089) en pastor@kerkinbergen.nl) of met een 
van de leden van ons bezoekteam: 
Nienke Hermanides         072-5898277 
Loes Hoogcarspel               072-5812743 
Jim Neidig                                  072-5895027 
Cobie Pannekoek                072-5818186 
Christien Roorda                  072-5897753  
bezoekteam@kerkinbergen.nl

nen afstemmen, hebben we gevraagd om aan-
vullend een korte omschrijving van de perso-
nen te geven. Als we deze informatie hebben 
ontvangen, willen we jullie als gemeenteleden 
en XL-lezers vragen één of meer pakketten te 
sponsoren. In de volgende XL-brief van eind ok-
tober komen we hierop terug! 
Op woensdag 30 augustus vertrok vanuit Ber-
gen een transport met kleding, schoenen, bed-
dengoed,  bedden en medische benodigdheden 
voor Sibiu, Cozia en Costuleni. Opnieuw moch-
ten we alle ingepakte dozen opslaan bij Elly 
Swaen. Voor het beladen van de vrachtauto 

mochten we de dozen naar de firma Scholten 
brengen om de dag daarna de spullen in te  
laden. Als alles volgens plan is verlopen, is de 
vrachtwagen, bestuurd door twee vrijwilligers, 
inmiddels in Roemenië gearriveerd. 
Dit voorjaar kregen wij een verzoek uit Cozia 
om hun project ‘Young and old people together’ 
te sponsoren.   Aan dit verzoek hebben wij  
voldaan en enthousiaste reacties en foto's  
onderstreepten het succes. Een heerlijk week-
end van samen koken, samen lezen uit oude 
boeken, samen traditioneel borduren enz. •       
 Namens de werkgroep, Lex Pannekoek

Transport september: 100 dozen kleding  
en twee complete bedden

De jeugd van Cozia knutselt samen 

KERKTAXI 
Wil je opgehaald worden om naar de kerk-
dienst te gaan? Bel dan met de chauffeur van 
de betreffende zondag. 
Graag op zaterdag tussen 18.00 en 19.00 uur. 
Voor verdere informatie: 
 Ada Bergsma, 072-5895303.

 
10 sep      Ton v.d. Dijssel                  072-5111270  
17 sep      Ebelien Waanders        072-5899457 
24 sep      Cor de Ruijter                     072-5899374 
1 okt         Dirk Roorda                         072-5897753 
8 okt         Wim Wiersema                06-36408890 
15 okt      Cor de Ruiter                      072-5899374 
22 okt      Ebelien Waanders        072-5899457

HERDENKING 450 JAAR VERWOESTING RUÏNEKERK 
Zondag 18 februari 2024 herdenken we officieel 450 jaar de verwoesting van de dorpskerk in Bergen. In de ochtend wordt aandacht geschonken 
aan de verwoesting. In de middag zijn er activiteiten voor gezinnen met kinderen. Die week wordt bovendien een lezing gegeven door de 
Historische Vereniging Bergen. De katholieke kerk is uitgenodigd om met ons 450 jaar te herdenken. 
De Mirakelgroep bestaat uit de Historische Vereniging, Vrienden van de Ruïnekerk, de Rooms-Katholieke en Protestantse Kerk in Bergen. In sa-
menwerking blijken er heel goede ideeën te ontstaan die we ook uit gaan voeren. We houden nog een aantal activiteiten geheim. De Katholieke 
parochie in Bergen heeft ons uitgenodigd voor hun 100-jarig bestaan. We kunnen helaas niet samen vieren vanwege de pontificale hoogmis in 
de Petrus en Pauluskerk. Zou het een idee zijn om aan het einde van onze viering in processie naar de katholieke kerk te gaan? Dan feliciteren 
we hen en drinken we met elkaar verjaardagskoffie met iets lekkers.   •  

Pastor Marc van de Giessen


