
VAN GEDENKEN NAAR VERWACHTEN 
Het is natuurlijk precies het scenario dat je hoopt voor een ander en voor jezelf. Het verlies van 
een dierbare brengt een leegte in je leven die niet te vullen is. Toch leeft ook diep in ons de hoop 
dat die leegte een soort zinvolle invulling krijgt. Ja, dat in elk geval een deel van wat je mist,  
terugkeert in herinneringen. Of dat je bij anderen iets herkent van de talenten die in hun eigen 
vorm toch ook geïnspireerd lijken op wat jouw dierbare heeft betekend in dit leven. Hoop gaat 
gewoon zijn eigen gang. Gelukkig maar! Tijdens de viering van de Gedachtenisdienst luidt het 
thema dan ook: ‘Talenten om te gedenken’.  Fijn om juist tijdens de Gedachtenisdienst te denken 
aan de betekenis van de mensen die we hebben moeten verliezen in dit leven.  • 
 
Ds. Engele Wijnsma 
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VIERINGEN IN DE 
RUÏNEKERK

  
Dankzij Studio Ruïnekerk zijn onze vieringen altijd 
LIVE of LATER te volgen via www.kerkomroep.nl/#/ 

kerken/21484. Meestal zijn ze ook in heel Noord- 
Holland LIVE te zien via de lokale tv-zender RTV80 

(op jouw tv via Ziggokanaal 44 en KPN-kanaal 1493).

Van gedenken naar verwachten naar vieren. Verdriet en vreugde in één Kerkbrief XL.  
EEN LIEFDEVOLLE TIJD TOEGEWENST! 

GEDRUKT OP CO2 NEUTRAAL PAPIER

26 nov        10.00 uur          Gedachtenisdienst 
                         ds. Engele Wijnsma 
                           muziek: Zanggroep Ruïnekerk o.l.v. Maria Delver 
3 dec            10.00 uur          1e Adventszondag 
                         ds. Engele Wijnsma 
                         muziek: Roos Kanis (zang en piano)  
10 dec        10.00 uur          2e Adventszondag 
                         ds. Engele Wijnsma 
                         muziek: Albèr Steneker (singer-songwriter)  
17 dec        10.00 uur          3e Adventszondag 
                         ds. Engele Wijnsma 
                         muziek: Helen Botman en Peter van Vleuten  
24 dec        10.00 uur          4e Adventszondag 
                         Kerst Zing-in 
                           muziek: Zanggroep Ruïnekerk o.l.v. Maria Delver 
                         19.00 uur          Kinderkerstfeest  
                         22.00 uur          Kerstnachtviering 
                         ds. Engele Wijnsma 
                         muziek: Elisa van Dijk en Maria Delver (zang), 
                         Kirsten Rijnten (hobo) en Muriel Heijens (fluit)  
25 dec        10.00 uur          Kerstmorgenviering 
                         ds. Engele Wijnsma  
                           muziek: Zanggroep Ruïnekerk o.l.v. Maria Delver 
                         16.00 uur          Kerstviering Vredeskerkje 
                         ds. Engele Wijnsma 
                         muziek: Elisa van Dijk en Maria Delver (zang), 
                         Kirsten Rijnten (hobo) en Muriel Heijens (fluit) 
                         Pieter Rynja (orgel/piano) 
31 dec        10.00 uur          Oudjaar 
                         pastor Marc van de Giessen  
7 jan            10.00 uur          Epifanie 
                         ds. Engele Wijnsma  
                         Nieuwjaarsreceptie 
 
LET OP:      het thema en de preek van de  
                         drie Kerstvieringen zijn identiek.

GEDACHTENISDIENST 2023 
 
2 december            Jaap de Graaff 
31 december        Agaath Tamboer-Prast 
14 februari             Joke Vroegop-Strijbis 
26 februari             Linda Klinkenberg-Boontjes 
6 maart                      Aycke Smook 
13 juni                         Sjoukje Appelman-Slager 
6 augustus              Frans Age Wijbrand Peetoom 
20 september      Gerrie Koster-Moot 
18 oktober              Nies Wouters  
20 oktober              Hilde Taapken-Elfers 

‘Ja alles kan nog 

zelfs vrede op aarde 

gevoed door hoop, 

want hoewel soms even 

niet meer in de buurt 

gaat hoop gewoon 

zijn eigen gang.’ 
 
 

(Fragment uit het  Kerstgedicht 2022   
van Theo Olthuis)
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COLLECTES TIJDENS DE VIERINGEN 
Voor al onze wekelijkse goede doelen kun je online doneren via NL04RABO 0358515475 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Bergen. Natuurlijk is elk bedrag meer dan welkom!  
 
 
 

 
COLLECTEDOELEN VAN DE DIACONIE 
26 nov           Pastoraat – Met het oog op het einde 
3 dec               Stichting De Noordzee (denoordzee.nl)  
10 dec           KiA – Kinderen in de knel in Myanmar 
17 dec           Diaconie NL – Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren 
24 dec           Kinderkerstfeest: kinderkerk bepaalt doel 
                            Kerstnachtdienst: TOP Kenia 
25 dec           Kerstmorgen: TOP Kenia 
KiA = Kerk in Actie, de warm(st)e hand van de Protestantse Kerk Nederland: 
kerkinactie.protestantsekerk.nl 
 

 
COLLECTEOPBRENGSTEN  
                                                                                                                                                                                 Diaconie           Past. & eredienst     
15 okt            Bloemengroet                                                                                                                    €115                              €99 
22 okt            KiA – Indonesië: sterke vrouwen in de kerk                                          €260                          €229 
29 okt            Werkgroep ZWO: voedselpakketten Verveghiu                         €2.040                          €296 
5 nov              World Vision: kinderen Gaza en Westoever                                    €1.008                          €202 
12 nov           KiA – Libanon: kansen jongeren achterstandswijken                €116                              €71 

Wil je meedoen met de 

collecte? Scan de QR-code

CULTUUR IN DE RUÏNEKERK  
Kijk bij ontvangst van deze Kerkbrief XL meteen 
in de agenda van ruinekerk.nl! Want in de de-
cembermaand is er weer een hoop te doen. Een 
paar korte (lokale) flitsen. De Mariosingers ge-
ven op woensdag 13 december een najaars/ 
kerstconcert. En op zondag 17 december is de 
Bergense Harmonie o.l.v. dirigent Peter Goos-
ensen volledig in kerstsfeer. Een meezingtra-
ditie waaraan dit jaar het koor Tijssing uit de 
Egmonden vocaal bijdraagt. Op zaterdag 22 
december is er een magistrale benefietavond 
van Stichting Mille Stelle, door en voor kinde-
ren met een beperking. •

KERST 2023: ‘NU ZIJT WELLECOME’  
Het is inmiddels acht jaar geleden dat de aangrijpende foto van het aangespoelde lichaampje 
van de 3-jarige Aylan Kurdi opdook. Aylan probeerde met zijn familie in 2015 vanuit Syrië naar 
het Griekse eiland Kos te vluchten, maar werd in plaats daarvan het gezicht van de vluchtelin-
gencrisis in Europa. De Bergense neerlandica Anna Buijsman schreef er destijds een gedicht bij 
over hoop te midden van immens verdriet. Ze maakte video’s van mensen die dat gedichtje in 
meer dan 50 talen voorlezen. Met hulp van Cor Dekker is hier een montage van gemaakt die je 
mag zien als een manifest voor medemenselijkheid. Met Kerst zal dit project deel worden van 
onze vieringen.  • 
 
NIEUWJAARSRECEPTIE 
Zondag 7 januari vieren we eerste zondag van 2024. De eredienst wordt daarna afgesloten met 
onze Nieuwjaarsreceptie, waar we elkaar allemaal de beste wensen kunnen doen toekomen. 
Heb je thuis nog wat lekkers over van de jaarwisseling, neem dat dan alsjeblieft mee. Te denken 
valt aan bubbels en aan hapjes die nog niet over de datum zijn. Samen delen is een mooi begin 
van een nieuw kalenderjaar en een zinvolle manier om verspilling tegen te gaan. Wil je graag 
iets lekkers maken om te delen? 
Neem dan contact op met koster Susanne Ooms, koster@kerkinbergen.nl. •

‘NIEUW LICHT’ MET  
FRANS WILLEM VERBAAS  
Velen kennen hem van zijn actieve bezoek aan 
onze kerk, maar niet iedereen weet dat Frans 
Willem een gerenommeerd advocaat is en 
specialist op het gebied van asielrecht en 
vreemdelingendetentie. Op woensdag 10  
januari is hij bereid ons te vertellen over zijn 
werk, waarin hij regelmatig mensen voor de 
poorten van de hel heeft weggetrokken. Frans 
Willem praat ons bij over de actuele praktijk 
in Ter Apel, maar ook over de uitdagingen 
waarmee Nederland geconfronteerd wordt, 
als het gaat om Afghanen die ons leger hebben 
bijgestaan en over de problemen waarmee 
vluchtelingen in ons land worden geconfron-
teerd.  Natuurlijk is er ruimte voor vragen en 
gesprek. De avond begint om 20.15 uur en 
staat onder leiding van onze predikant. De  
bijeenkomst wordt LIVE uitgezonden via de  
lokale omroep RTV80 en is ook LIVE of LATER 
te volgen via de Kerkomroep. •



 
 
 
ADVENT BEGINT OP 3 DECEMBER 
Het woord Advent betekent ‘komst’ en ver-
wijst naar de geboorte van het Christuskind. 
Op weg naar Kerst zullen aan de hand van 
vier schilderijen vier verschillende thema’s 
centraal staan: a) Stil worden, b) Verwachten, 
c) Twijfelen en d) Ontmoeten. Elke week staat 
een gerenommeerd werk uit de kunstgeschie-
denis centraal. Hierop zijn bekende scènes 
te zien uit de verhalen die vaak gelezen  
worden tijdens de zondagen van Advent. • 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADVENTS-BINGOKALENDER 
We hebben een prachtige Rituals Advents -
kalender ontvangen. Deze zit natuurlijk vol 
presentjes. De vraag is nu: hoe gaan we die 
eerlijk verdelen? Elke zondag tijdens Advent 
staat een nummer bovenaan de eerste 40, 60 
of 80 kerkbrieven die worden uitgedeeld. 
Tijdens de vier Adventsvieringen en de twee 
Kerstvieringen brengt de bingomolen  
uitkomst. Elk cadeautje brengt ons dichter  
bij Kerst! • 
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DIT KWAM AAN DE ORDE… 
… in de kerkenraadsvergadering 
  van 17 oktober. 
 
Anky Knoops verzorgde de opening met een mooie spreuk: ‘De ware spreekkunst is niet alleen 
het juiste zeggen op het juiste moment maar ook het verkeerde ongezegd te laten op het aller-
verleidelijkste moment’. Bij het doornemen van de notulen kwamen we terug op de bestuurlijke 
samenwerking met buurgemeenten, het thema van de roadshow van de classis van de Ring Alk-
maar. Daarbij gaat het overigens niet over gemeenschappelijk beleid. Besloten is een brief naar 
onze buren te sturen om dit verkennend te onderzoeken.  
Het idee werd besproken om de synagoge van Alkmaar een brief van medeleven te sturen, naar 
aanleiding van de situatie in Israël/Gaza. Solidariteit betuigen en met hen meeleven! Er is ook 
een versie aan de Alkmaarse moskeeën gestuurd. Beide brieven hebben jullie ondertussen kunnen 
lezen. Er was al besloten tot het ophangen van de neutrale vredesvlag bij de kerk.  
Ook was er akkoord voor het voorstel van de activiteitencommissie om koffieconcerten te orga-
niseren; het eerste heeft inmiddels plaatsgevonden. Vanuit de diaconie kwam het idee om als 
verbindende activiteit een bingo te gaan organiseren. Dan de Actie Kerkbalans 2024. Er komt 
weer een informatieblad in de opmaak van de Kerkbrief XL en een Kerkbalanscafé. Er zal nog 
contact worden opgenomen met mensen die nu een paar jaar geen bijdrage gaven. Hierna werd 
besloten om op zondag 3 december tijdens de VN klimaattop in Dubai een ‘groene’ collecte te 
houden. Dat kan dan Stichting de Noordzee zijn. Vervolgens werd het collecterooster 2024 be-
sproken en na een paar kleine aanpassingen akkoord bevonden. Er is in dit rooster altijd ruimte 
om in te kunnen spelen op de actualiteit. We kregen een aanbod om een kerkscheepje in onze 
kerk op te hangen, maar omdat er geen historische relatie is tussen de Ruïnekerk en een schip, 
gaan we daar niet op in. Hierna stond een verzoek van Kerken Solidair op de agenda. Ze gaan 
stoppen met hun actie, die bekend is als ‘De arme kant van Bergen’. De vraag was hoe om te gaan 
met de overgebleven gelden. Onze suggestie is om dit naar de geldverstrekkers terug te laten 
vloeien, om via die weg hun doelgroepen alsnog te bereiken. Hierna werd de organisatie rond 
de Gedachtenisdienst besproken. Henny Buit van de werkgroep Gedenken kan deze keer niet als 
gastvrouw optreden. Ebelien Waanders  vervangt haar en daar zijn we uiteraard blij mee. Uit het 
overleg met het coördinatieteam Bezoekwerk bleek dat er behoefte was aan een directe  
contactpersoon binnen de kerkenraad. Henriëtte Doeve, die ook al deel uitmaakt van het be-
zoekteam, neemt dit op zich. Bij de rondvraag kwam de (on)wenselijkheid van de grote hoeveelheid 
externe mailtjes aan de orde. Besloten is de komende tijd te inventariseren welke afzenders ‘ge-
stopt’ kunnen worden. Zo zorgen we ervoor dat de noodzakelijke berichten niet ondersneeuwen. 
De vergadering werd afgesloten door het gezamenlijk uitspreken van het ‘Onze Vader’. • 
 
Wim Wiersema, scriba

ZING-IN OP ZONDAGMORGEN 24 DECEMBER (4e ADVENT) 
Regelmatig wordt gevraagd waarom we tijdens de Kerstvieringen niet vaker oude bekende 
kerstliederen zingen. De reden daarvoor is simpel: De theologie - ons denken over G’D - verandert 
voortdurend en veel bekende kerstliederen sluiten niet langer aan bij de huidige geloofsbeleving 
van veel mensen. Aan de ene kant is dat jammer. Het gaat in de kerk echter niet om sentiment, 
maar om spiritualiteit die ons in het heden plaatst. Een aantal bekende liederen heeft inmiddels 
(vaak ongemerkt) tekstwijzigingen ondergaan, de meeste (nog) niet. Dat beperkt onze keus voor 
een viering voor allen. Toch mag er in de kerk ook ruimte zijn voor sentiment. Daarom organiseren 
we een Zing-In. Dit is een speciale viering zonder preek, maar vol kerstliederen. Iedereen mag 
zijn of haar favoriete kerstlied voorstellen. Heb jij een favoriet kerstlied? Mail dan de titel naar: 
zing-in@kerkinbergen.nl.  De gekozen liederen gaan we dan die ochtend samen zingen. • 
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NIEUWS VAN DE WERKGROEP ZWO 
Nieuws van de Stichting Straatkinderen van 
Kathmandu. Voor deze Nepalese kinderen is 
het moeilijk een eigen plekje te vinden of een 
vervolgopleiding te volgen. Er is niet veel keus. 
De meeste kinderen willen Japans leren en 
daarheen vertrekken om bijvoorbeeld in de 
zorg te gaan werken. Drie kinderen van de 
stichting die oud genoeg zijn, doen dit nu. De 
kinderen zijn opgeleid voor de ouderenzorg. 
Zij moeten dan wel eerst slagen voor hun taal-
examen, maar Japans leren valt zeker niet mee. 
Ook zijn er twee jongetjes in de schoolsponse-
ring bij gekomen. De vader haalt ze iedere 
avond op. Hij heeft een klein baantje, zijn 
vrouw is helaas overleden. Het is heel fijn voor 
deze kinderen om overdag regelmaat en goed 
eten te krijgen. Ze hebben een eerlijke kans op 
een fijn leven gekregen, met liefde, onderwijs, 
aandacht en een gevulde maag. De stichting 
blijft ons op de hoogte houden en is dankbaar 
voor alle hulp. Mede dankzij Lies Vink en Gerda 
Oosting. • 
Namens de ZWO, Ruth de Lorme van Rossem 

 
HERDENKING BRAND RUÏNEKERK 
Zondag 18 februari herdenken we de Ruïne-
kerkbrand van 450 jaar geleden. Voor die  
gelegenheid wordt een en ander georganiseerd 
door de Mirakelaars, een bont gezelschap van 
Bergense vertegenwoordigers. Frank Bodden-
dijk en ik zullen de feestelijke Taizéviering   
voorbereiden, die muzikaal omlijst wordt door 
de Zanggroep. We hebben de Rooms-katho-
lieke kerk uit Bergen uitgenodigd om met ons 
mee te vieren. Ingrid van de Aart, voorzitter 
van de locatieraad Petrus en Paulus, zal mee 
voorgaan. Zullen we weer wat dichter naar el-
kaar groeien? Na de viering is er een middag-
programma. Om 14.00 uur is de aftrap door Jan 
van den Akker, voorzitter van de stichting Ruï-
nekerk, en wellicht de burgemeester van onze 
gemeente. Er is muziek van Frank van Wijk tij-
dens de familie-kerkrondleidingen. En meer. 
In tenten zie je oude ambachten en wie weet 
heeft Theo Olthuis een mooi gedicht? Wat denk 

je van wereldberoemde erwtensoep met brood-
jes? Het wordt een gedenkwaardige dag. In de 
week erna, op 22 februari, is er een historische 
lezing van Harry de Raad over de brand. En voor 
de Bergense scholen is er een educatieproject 
opgezet. Zet je 18 februari in je agenda? • 
Met vriendelijke groet, Marc van de Giessen

Zondagse bloemengroet: 
Sonja Hartwich, 072-5812360 
j.a.g.hartwich@kpnplanet.nl 
 
Autorijdienst: 
Ada Bergsma, 072-5895303 
 
Maaltijd in de kerk: 
Ada Bergsma, 072-5895303 
maaltijd@kerkinbergen.nl 
 
Activiteitenprogramma: 
Pieter de Bruijne: 06-50672991 
activiteiten@kerkinbergen.nl 
 
ZWO (Zending-Werelddiaconaat-Ontwikkelingshulp): 
Lex Pannekoek, 072-5818186 
zwo@kerkinbergen.nl 
 
Kleding ophalen: 
Lex Pannekoek, 072-5818186 
Dirk Roorda, 072-5897753  
 
Kerkbrief XL en website: 
Anita van Prooijen, 06-16204594 
website@kerkinbergen.nl 
 
Studio Ruïnekerk: 
Cor Dekker, 06-54216449 
 
Vertrouwenspersoon: 
Brigitta Oudega 
vertrouwenspersoon@kerkinbergen.nl

CONTACTPERSONEN  
Ook te vinden op kerkinbergen.nl, onder ‘Contact’ 
e-mail algemeen: info@kerkinbergen.nl 
 
Predikant: 
ds. Engele Wijnsma, 072-8889258 / 06-28737837 
dedominee@kerkinbergen.nl 
pastorie: Kerkedijk 52, 1862 BG Bergen 
 
Pastoraat: 
Marc van de Giessen, 06-34995089 
pastor@kerkinbergen.nl 
 
Ruïnekerk: 
Raadhuisstraat 1, 1861 KS Bergen / 072-5898383 
•   koster: Susanne Ooms, 06-27561116  
     koster@kerkinbergen.nl 
•   organist: Frank van Wijk, 072-5818738  
     organist@kerkinbergen.nl 
 
Postadres: 
Protestantse Gemeente Bergen, 
Kerkedijk 52A, 1862 BG Bergen 
 
Kerkenraad: 
•   voorzitter: Herma Kan, 06-18562856 
     voorzitter@kerkinbergen.nl 
•   scriba: Wim Wiersema, 072-5817551 /  
     scriba@kerkinbergen.nl 
 
Diaconie: 
•   voorzitter: Henriëtte Doeve-Mensink, 06-20236832 
•   penningmeester: Cor de Ruiter, 072-5899374 
diaconie@kerkinbergen.nl 
Goede doelen: NL04 RABO 0358 5154 75  
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen

 
Kerkrentmeesters / Financiën: 
penningmeester/administratie uitgaven: 
Mariska de Kraker,  06-14184819 
kerkrentmeesters@kerkinbergen.nl 
 
Kerkbalans/donaties: 
IBAN: NL19 INGB 0000 2308 29 
t.n.v. Protestantse Gemeente Bergen 
 
Ledenadministratie: 
Christien Roorda, 072-5897753 
ledenadministratie@kerkinbergen.nl 
 
Coördinator bezoekteam: 
Jim Neidig, 072-5895027 
bezoekteam@kerkinbergen.nl 
 
Zanggroep Ruïnekerk Bergen: 
Huub van den Beld, 072-5316171 
zanggroep@kerkinbergen.nl 
 
Kinderkerk: 
Alberta Eppinga, 072-5817551   
kinderen@kerkinbergen.nl 
 
Relatiebeheer gastpredikanten: 
Erna van Spaandonk, 06-23106643 
gastpredikant@kerkinbergen.nl 
 
Werkgroep eredienst: 
Giselle Ecury, 06-53729118 
eredienst@kerkinbergen.nl 
 

WIL JE IEMAND SPREKEN? 
Wil je een keer in gesprek met ds. Engele Wijnsma, bel 
dan 06-28737837. Spreek je liever iemand anders? 
Neem dan contact op met pastor Marc van de Giessen 
(06-34995089) en pastor@kerkinbergen.nl) of met een 
van de leden van ons bezoekteam: 
Nienke Hermanides         072-5898277 
Loes Hoogcarspel               072-5812743 
Jim Neidig                                  072-5895027 
Cobie Pannekoek                072-5818186 
Christien Roorda                  072-5897753  
bezoekteam@kerkinbergen.nl

KERKTAXI 
Wil je opgehaald worden om naar de kerk-
dienst te gaan? Bel dan met de chauffeur van 
de betreffende zondag. 
Graag op zaterdag tussen 18.00 en 19.00 uur. 
Voor verdere informatie: 
 Ada Bergsma, 072-5895303.

 
26 nov     Dirk Roorda                         072-5897753 
3 dec         Cor de Ruiter                      072-5899374 
10 dec     Ton v.d. Dijssel                  072-5111270 
17 dec     Jan Scholten                       06-20976612 
24 dec     Joost Bergsma                  072-5895303 
25 dec     Wim Wiersema                06-36408890 
31 dec     Ebelien Waanders        072-5899457 
7 jan          Ebelien Waanders        072-5899457

HELP JIJ ONS EEN AANTAL  
KERSTKAARTEN TE BEZORGEN? 
Half december komt onze kerstkaart weer 
uit. Die sturen we naar alle mensen die op 
welke manier dan ook betrokken zijn bij onze 
kerk. Voor de verspreiding hebben we men-
sen nodig die een stapeltje van 18 à 25 kaar-
ten zouden willen bezorgen in een aantal 
bijeengelegen straten. Zou jij dit jaar mee 
willen helpen? Dat zou heel erg fijn zijn!  
Mail alsjeblieft naar:  
kerkbrief@kerkinbergen.nl. • 


